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ِب ِ ِس  ِمِ ح ِالر ِ  اللِ  م  ِيِ حِ الر ِ  ن  م   
 

Voorwoord 

 

Alle lof aan Allaah (de Verhevene), Hij die de hemelen, de aarde, en alles wat er tussenin 

zit en de voortzetting van dat alles, heeft gemaakt! Wij (Allaah, de Verhevene en de 

engelen) sturen vrede en zegeningen op de heilige en laatste Boodschapper, 

Sayyidinaa Muhammad Rasulullaah (Allaah’s vrede en zegeningen zij met hem), alsook naar zijn 

familie, zijn gezegende metgezellen (Allaah’s tevredenheid zij met hen allen) en zijn volgelingen. 

 

Met betrekking tot de maand Radjab heb ik het verhaal van de Hemelreis uit het 

boek ‘Al-anwar al-bahiyyah fi isra wal mi’raj khayr al-bariyyah’ door shaikh Al-

Sayyid Muhammad Ibn ‘Alawi al-Maliki (Allaah’s genade zij met hem), (oorspronkelijk 

Arabisch) vanuit het Engels naar het Nederlands vertaald. 

 

Shaikh Al-‘Alawi al-Maliki  (Allaah’s genade zij met hem) heeft voor dit boekwerk alle 

betreffende Quraanverzen en (sahieh) ahaadith verzameld om deze unieke 

gebeurtenis overzichtelijk te maken voor de lezer. Moge Allaah (de Verhevene) de 

shaikh een verheven plek in het Paradijs schenken! 

 

Het doel van deze vertaling is om de gemeenschap te voorzien van meer kennis 

betreffende de Hemelreis van de meest nobele en geliefde Profeet Muhammad 

(Allaah’s vrede en zegeningen zij met hem). 

 

  

 

Mohamed Reza Nanhekhan 
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Shaikh Al-Sayyid Muhammed bin ‘Abbaas ‘Alawi 

bin al-Maliki al-Hasani al-Makki  
 

Introductie 

Shaikh Al-Sayyid Muhammed bin ‘Abbaas ‘Alawi bin al-Maliki al-Hasani  (Allaah’s genade 

zij met hem)  (1944 – 2004) zoals zijn volledige naam luidt, was één van de belangrijkste 

traditionele islamitische geleerden van onze tijd. Ook was hij, zonder enige twijfel, 

één van de meest gerespecteerde en meest geliefde geleerden van de heilige stad 

Makkah en de regio Hijaaz (West-Arabië). 

 

De shaikh was een imaam van de hadith, een autoriteit op het gebied van de vier 

wetscholen (madhaahib), een spirituele leider en had een ongeëvenaarde positie 

in de wereld van de traditionele islamitische geleerdheid. 

 

Familie 

Shaikh Al-Sayyid Muhammad al-‘Alawi al-Maliki  (Allaah’s genade zij met hem) stamt direct 

af van de meest geliefde Profeet Muhammad (Allaah’s vrede en zegeningen zij met hem) via zijn 

kleinzoon imaam al-Hasan (Allaah’s tevredenheid zij met hem). 

 

De familie Maliki is één van de meest gerespecteerde families in Makkah en heeft 

een groot aantal geleerden voortgebracht die door de eeuwen heen de Islaam 

hebben gedoceerd in masdjied al-Haram. In feite zijn vijf van de voorouders van 

de Sayyid imaams geweest van de Haram in Makkah. 

 

De vader van de shaikh, Al-Sayyid al-Maliki `Alawi (moge Allaah hem genadig zijn) behoorde 

tot één van de grootste `ulamaa van Makkah in de vorige eeuw. Hij onderwees 

verschillende traditionele islamitische wetenschappen in masdjied al-Haram in 

Makkah. Dit deed hij bijna 40 jaar lang. Honderden studenten over de gehele 

islamitische wereld deden er hun voordeel mee. Hij overleed in het jaar 1971 en 

zijn begrafenis was de grootste in 100 jaar in Makkah. 

 

Geboorte en educatie 

Shaikh Al-Sayyid Muhammed bin ‘Abbaas ‘Alawi bin al-Maliki al-Hasani, werd 

geboren in 1944 in de heilige stad Makkah en behoorde tot de beroemde Al-Maliki 

al-Hasani Sayyid familie van traditionele geleerden. 

 

Hij was gezegend met een vader als hoogst geleerde van Makkah. Zijn vader was 

zijn eerste leraar die hem zowel thuis privéles gaf als in masdjied Haram waar hij 

de heilige Quraan op jonge leeftijd memoriseerde. Onder begeleiding van zijn 

vader bestudeerde en beheerste hij de verschillende traditionele islamitische 

wetenschappen waaronder; ‘aqeedah, tafsir, hadith, fiqh, usul, mustalah, nahw 
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etc. Ook studeerde hij onder andere geleerden van Makkah en Madinah, die hem 

allen de volledige ijazah (toestemming om deze wetenschappen verder te 

doceren) gaven. 

 

Op vijftienjarige leeftijd, onderwees hij in masdjied Haram (in opdracht van zijn 

leraren) boeken over hadith en fiqh aan medestudenten. 

 

Na het afronden van het traditionele onderwijs in zijn geboortestad Makkah werd 

hij door zijn vader gestuurd naar de al-Azhar universiteit (Egypte) om verder te 

studeren. Daar behaalde hij zijn doctoraat op 25-jarige leeftijd, waardoor hij de 

eerste Saoedi-Arabiër werd die een PhD-titel (aan de Azhar-universiteit) behaalde. 

 

Zijn proefschrift in hadith werd als 'excellent' gewaardeerd en werd zeer geprezen 

door de eminente ‘ulamaa van de al-Azhar universiteit, zoals imaam Abu Zahrah. 

 

Reizen voor kennis 

Het is altijd al de manier geweest van de meeste geleerden om te reizen als het 

ging om het opdoen van kennis en wijsheid. Shaikh Sayyid Al ’Alawi was daarin 

geen uitzondering. Hij reisde op jonge leeftijd, met de toestemming van zijn vader, 

om kennis en spiritualiteit op te doen. Hij reisde veel in Noord-Afrika, Egypte, 

Soedan, Syrië, Turkije, en het Aziatische subcontinent, om te leren van grote 

geleerden, voor ontmoetingen met de ‘vrienden van Allaah’ (Auliyaa-Allaah), 

bezoeken van moskeeën en heiligdommen en het verzamelen van manuscripten 

en boeken. In elk van deze landen ontmoette hij de grote ‘ulamaa en Auliyaa-

Allaah om van hen te leren. Zij waren op hun beurt erg onder de indruk van deze 

jonge student uit Makkah en gaven hem speciale aandacht. Velen van die 

geleerden hadden veel respect voor de shaikh’s vader en waren dus zeer vereerd 

om hem als student te hebben. 

 

Toestemming om (de verworven) kennis te onderwijzen 

Het traditionele systeem van islamitisch onderwijs is gebaseerd op ‘ijazah’ oftewel 

‘de toestemming om (de verworven) kennis te onderwijzen’. Niet iedereen mocht 

doceren; dit was slechts voorbehouden aan diegenen die de ‘ijazah’ hadden 

gekregen van bekende geleerden. 

 

Voor elke tak van wetenschap en voor elk boek van de hadith, fiqh, tafsīr etc, waren 

er ketens (isnad) van 'overleveringen'. Dat ging terug naar de auteur van het boek 

zelf, door zijn studenten en hun studenten etc. De keten van de heilige Quraan en 

de ahaadith gaan terug naar de gezegende Profeet (Allaah’s vrede en zegeningen zij met hem) 

zelf. 
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Shaikh Sayyid Muhammad ‘Alawi had de eer om één van de grootgeleerden te 

mogen zijn met het grootst aantal ijazah’s in zijn tijd. Hij verkreeg ruim 200 ijazah’s 

van de grootgeleerden, in elke tak van de islamitische wetenschap.  

 

De shaikh als docent 

Na terugkomst van al-Azhar, werd hij benoemd tot hoogleraar islamitische studies 

aan de Umm al-Qura Universiteit in Makkah, waar hij lesgaf vanaf 1970. In 1971, 

na het overlijden van zijn vader, werd hij door de geleerden van Makkah gevraagd 

de functie van zijn vader als leraar in masdjied al-Haram te aanvaarden hetgeen 

hij ook deed. Hij deed nu het werk dat zijn familie al meer dan een eeuw had 

gedaan. Hij heeft een enkele keer ook in de Haram van masdjied Nabwi mogen 

doceren. Zijn lessen werden zowel in Makkah als in Madinah het drukst bezocht. 

 

Begin jaren tachtig werden er enkele fatwa’s uitgesproken over de shaikh door 

fanatieke geleerden van de Wahabi-sekte. Zij vonden de aanwezigheid van de 

shaikh een bedreiging voor hun extreme ideologie en religieuze autoriteit. 

Hierdoor kreeg de shaikh een verbod om in masdjied al-Haram te doceren.  

Sindsdien doceerde hij vanuit zijn huis en vanuit de moskee, gevestigd aan de al-

Maliki street (Rusayfah district in Makkah). Deze lessen, die voor het publiek 

toegankelijk was, vonden dagelijks plaats tussen het maghrib en ‘isha gebed en 

werden bijgewoond door niet minder dan vijfhonderd studenten. 

 

Boeken 

Met bijna honderd boeken was de shaikh een productief schrijver. Hij schreef 

boeken over diverse religieuze zaken zoals geloofsleer (‘aqeedah), Quraan 

exegese (tafsir), jurisprudentie (fiqh), mystiek (tasawwuf) maar ook over sociale en 

historische thema's. Zijn boeken worden beschouwd als meesterwerken. Deze 

worden in diverse islamitische universiteiten en instituten over de hele wereld 

gebruikt als studieboeken. 

 

Andere activiteiten 

De Sayyid was een enthousiaste verspreider van de boodschap en spiritualiteit 

van de Islaam. Hij reisde hiervoor door heel Azië, Afrika, Europa en Amerika om 

de mensen op te roepen te luisteren naar de woorden van Allaah (de Verhevene) en 

Zijn laatste boodschapper Muhammad (Allaah’s vrede en zegeningen zij met hem).  

 

Een groot aantal Christenen en Boeddhisten omarmde de Islaam door de liefde 

van deze Sayyid. Hij was zeer geliefd in de gehele islamitische wereld, niet alleen 

omdat hij een afstammeling van Profeet Muhammad (Allaah’s vrede en zegeningen zij met hem) 

was maar ook om zijn enorme kennis, wijsheid, nederige omgangsvormen en 

spirituele uitstraling. Hij stond bekend als een individu die zeer vrijgevig was met 

kennis, rijkdom en tijd. 
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De Sayyid’s ‘aanpak’ 

De Sayyid volgde zelf en pleitte voor de mainstream traditie van de islaam, nl. de 

manier van Ahlus-sunnah wal-jamaa'ah, het kenmerk van tolerantie en 

gematigdheid, kennis en spiritualiteit en éénheid in verscheidenheid. 

 

Hij geloofde in de naleving en toepassing van de vier wetscholen (madhhabs). Hij 

onderwees respect voor de grote `ulamaa en Auliya-Allaah. 

 

Hij was tegen de veroordeling door muslims die mede-muslims voor kaafirs en 

mushriks uitmaakten. Deze gewoonte is wijd verspreid verheven tot handelsmerk 

van hedendaagse sekten.  

 

Hij was zeer kritisch tegenover de zogenaamde ‘hervormers’ van de 20e eeuw die 

de Islaam van de voorgaande generaties wilden wegwassen onder het mom van 

het propageren van een ‘zuivere Islaam'. 

 

Hij geloofde dat het veroordelen van alle Ash`arīs en Maturidi’s (Hanafi’s, Shafi'ies, 

Hambali’s en Maliki’s), zoals sommige extremistische sekten tegenwoordig doen, 

betekent dat je de hele muslim ummah van de afgelopen duizend jaar veroordeelt. 

Hij geloofde dat dit alleen de houding en aanpak van een vijand van islaam kan 

zijn en niet een vriend. 

 

De Sayyid geloofde sterk dat de grootgeleerden van de sunnitische volgelingen 

madhhab (wetscholen) van de afgelopen duizend jaren onze verbinding zijn met 

de Quraan en de Sunnah, en niet een barrière, zoals sommigen ons willen doen 

geloven. 

 

Ware begrip van de Quraan en de Sunnah is het begrip dat is gebaseerd op de 

interpretatie van de grote geleerden van de Islaam, niet de grillen en luimen van 

de hedendaagse extremisten die niet de moeite nemen twee keer na te denken 

alvorens de meerderheid van de muslims wereldwijd te veroordelen.  

  

Hijzelf was ook een spirituele meester gekoppeld aan de grote geestelijke orden 

van de Islaam, door grote shuyukh van de tariqah’s. 

 

 

Een ieder die de shaikh ontmoette kon zich niet bedwingen om deze shaikh een 

speciale plek in het hart te geven. Het gehele jaar stonden de deuren van zijn huis 

in de heilige stad Makkah open voor bezoek. Hij was niet terughoudend om de 

waarheid te spreken en ging daardoor door een zeer moeilijke tijd. Allaah (de 

Verhevene) was altijd met hem.   
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Er is geen twijfel dat een persoonlijkheid zoals Sayyid Muhammad `Alawi een 

zegen was voor deze ummah. Hij was werkelijk een biologische en geestelijke 

erfgenaam van de geliefde Profeet Muhammad (Allaah’s vrede en zegeningen zij met hem). Hij 

was heel erg geliefd bij de mensen van Makkah, Madinah en daarbuiten. 

 

Zijn overlijden 

Hij overleed op vrijdag de 15e van de maand Ramadaan 1426 (29 oktober 2004) 

(dit was overigens zijn wens) in een staat van vasten in zijn huis in Makkah. 

 

Moge Allaah (de Verhevene) hem de hoogste plaats in Jannah schenken, naast zijn 

geliefde grootvader, Sayyidinaa Rasulullaah (Allaah’s vrede en zegeningen zij met hem)! Ameen!  
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ِب ِ  ِس  ِمِ ح ِالر ِ  اللِ  م  ِيِ حِ الر ِ  ن  م   
 

Zeer geachte (jonge) broeders en zusters, 

 

Assalaamu ‘alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh, 

(Moge Allaah´s vrede, Zijn genade en Zijn zegeningen met jullie zijn) 

 

Dit boekje gaat over één van de belangrijkste gebeurtenissen uit het leven van de 

heilige Profeet Muhammad (Allaah’s vrede en zegeningen zij met hem). Een gebeurtenis die lang 

geleden heeft plaatsgevonden in de maand Radjab. Dankzij deze gebeurtenis is 

deze maand heel bijzonder geworden voor alle muslims.  

 

Jullie zullen ongetwijfeld wel weten, dat de heilige Profeet Muhammad (Allaah’s vrede 

en zegeningen zij met hem) met Allaah’s Wil, héél veel wonderen heeft laten zien. Een 

bekend wonder is dat hij de maan in tweeën had gesplitst. En zo zijn er nog vele 

andere wonderen op te noemen.  

 

Het verhaal dat je gaat lezen gaat over een bijzondere reis die de heilige Profeet 

(Allaah’s vrede en zegeningen zij met hem) heeft gemaakt. Een reis vol wonderbaarlijke 

gebeurtenissen. Deze reis staat bekend als de 'Hemelreis’. In het Arabisch wordt 

het de ‘Israa’ en ‘Mi’raadj’ genoemd.  

 

Wat deze reis bijzonder maakt, is dat niemand zo’n reis heeft gemaakt, zelfs de 

andere Profeten niet. Dit geeft aan hoe bijzonder en verheven (hoog) de status 

van Profeet Muhammad (Allaah’s vrede en zegeningen zij met hem) is bij Allaah (de Verhevene).  

 

In dit boekje staat de reis niet uitgebreid maar wel in grote lijnen beschreven.  
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De gezegende reis van de meest geliefde Profeet Muhammad (Allaah’s vrede en 

zegeningen zij met hem) bestond uit twee delen: 

 

1. Al-Israa (de Nachtelijke reis) 

De reis van masdjied al-Haraam (Makkah) naar masdjied al-Aqsaa (Jeruzalem). 

 

2. Al-Mi’raadj (de Hemelreis) 

Vanuit masdjied al-Aqsaa ging de reis omhoog richting de zeven hemelen, 

Sidratul-Muntahaa, het Paradijs en de Hel. Tijdens deze reis heeft Profeet 

Muhammad (Allaah’s vrede en zegeningen zij met hem)  Allaah (de Verhevene) ’gezien’ en 

gesproken.  

 

Het wonder van de ‘Nachtelijke reis’ (Al-Israa) van Profeet Muhammad (Allaah ‘s vrede 

en zegeningen zij met hem) heeft Allaah (de Verhevene) in de heilige Quraan beschreven. Het 

staat in surah Al-Israa, vers 1: 

 

 
 

“Heilig is Hij (Allaah), die Zijn dienaar (Muhammad) in de nacht deed reizen van 

masdjied Al-Haraam (Makkah) naar masdjied Al-Aqsaa (Jeruzalem), waarvan Wij de 

omgeving hebben gezegend, zodat Wij (Allaah) hem enkele van Onze tekenen zouden 

tonen. Zeer zeker, Hij (Allaah) is de Alhorende, de Alziende.” (Quraan 17:1) 
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De Nachtelijke reis / Al-Israa 
 

Het was de 27ste nacht van de islamitische maand Radjab in het jaar 621.  

Ongeveer één jaar vóór de hidjrah (migratie van Makkah naar Madinah) van de 

heilige Profeet Muhammad (Allaah ‘s vrede en zegeningen zij met hem).   

 

In een overlevering (hadith) staat dat Profeet Muhammad (Allaah ‘s vrede en zegeningen zij 

met hem) dichtbij de Ka’bah rustte. Hij (Allaah ‘s vrede en zegeningen zij met hem) lag in de Hidjr-

Ismaa’iel (ook wel ‘Hateem‘ genoemd) tussen zijn oom seyyiedunaa Ameer 

Hamzah en neefje seyyiedunaa Dja’far ibn Abi Taalib (moge Allaah’s tevredenheid met hen zijn) 

toen de engelen Djibriel, Mikaa-iel en Israafiel (vrede zij met hen) kwamen. De engelen 

droegen Profeet Muhammad (Allaah ‘s vrede en zegeningen zij met hem) naar de waterbron van 

Zamzam. 

 

 
 

 

In een andere overlevering (hadith) staat dat de Profeet (Allaah ‘s vrede en zegeningen zij met 

hem) in het huis van zijn nicht Umm-Haani (moge Allaah’s tevredenheid met haar zijn) lag te 

rusten, toen hij de engel Djibriel (vrede zij met hem) door een opening van het dak uit de 

hemel zag nederdalen. De engel Djibriel (vrede zij met hem) kwam bij de Profeet (Allaah’s 

vrede en zegeningen zij met hem). Vol respect sprak de engel Djibriel (vrede zij met hem) de 

vredesgroet uit. De Profeet (Allaah ‘s vrede en zegeningen zij met hem) beantwoordde zijn groet.  

 

Engel Djibriel (vrede zij met hem) opende de Profeet’s (Allaah ‘s vrede en zegeningen zij met hem) borst 

en haalde zijn hart eruit en waste het drie keer met Zamzam water. Hierdoor werd 

het hart van Profeet Muhammad (Allaah ‘s vrede en zegeningen zij met hem) nog meer gevuld 

met geloof, wijsheid, kennis, zekerheid, onderwerping, intelligentie, geduld, 

vriendelijkheid en goed karakter.  
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Na dit te hebben gedaan plaatste engel Djibriel (vrede zij met hem) het hart terug in de 

borst. Engel Djibriel (vrede zij met hem) verzegelde het vervolgens tussen de schouders 

van de Profeet (Allaah ‘s vrede en zegeningen zij met hem) met het zegel van Profeetschap. 

 

Buraaq 

In opdracht van Allaah (de Verhevene) bracht engel Djibriel (vrede zij met hem) daarna een 

prachtig rijdier uit het Paradijs. Het dier staat bekend onder de naam Buraaq. De 

naam ‘Buraaq’ komt van het Arabische woord ‘barq’ dat ‘bliksem’ betekent omdat 

het dier bliksemsnel kan reizen. Het dier is wit, heeft twee vleugels, lange oren en 

is groter dan een ezel maar kleiner dan een muilezel. 

 

De Profeet (Allaah ‘s vrede en zegeningen zij met hem) besteeg vervolgens de Buraaq en samen 

met Djibriel (vrede zij met hem) vertrokken zij van Makkah richting Jeruzalem. 

 

Taibah 

Tijdens het reizen kwamen zij op een plek waar veel dadelpalmen groeiden. 

Djibriel (vrede zij met hem) verzocht de geliefde Profeet (Allaah ‘s vrede en zegeningen zij met hem) om 

op die plek af te stappen en twee raka’ah gebed te verrichten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na het gebed te hebben verricht vroeg Djibriel (vrede zij met hem): “Weet U waar U heeft 

gebeden?”  

De Profeet (Allaah ‘s vrede en zegeningen zij met hem) zei: “Nee!”  

De engel (vrede zij met hem) zei: “U heeft gebeden in ‘Taibah’, de plek waar de migratie 

(hidjrah) zal plaatsvinden.” 

 

(De heilige Profeet (Allaah ‘s vrede en zegeningen zij met hem) woonde toen nog in Makkah en 

zou één jaar na de mi’raadj migreren van Makkah naar Madinah. De stad Madinah 

staat ook bekend als ‘Taibah’ en heette voorheen Yadhrib.) 
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Daarna besteeg de geliefde Profeet Muhammad (Allaah’s vrede en zegeningen zij met hem) de 

Buraaq en vervolgde hij (Allaah’s vrede en zegeningen zij met hem) zijn reis.  

 

Madyan 

De Buraaq reisde bliksemsnel verder. Toen ze een andere plek bereikten verzocht 

Djibriel (vrede zij met hem) de Profeet (Allaah’s vrede en zegeningen zij met hem) af te stappen en twee 

raka’ah gebed te verrichten. Na het gebed vroeg Djibriel (vrede zij met hem): “Weet U 

waar U heeft gebeden?”  

De Profeet (Allaah’s vrede en zegeningen zij met hem) zei: “Nee!”  

De engel (vrede zij met hem) zei: “U heeft gebeden in Madyan (een stad aan de kust van 

de Rode Zee) bij de boom waar Profeet Musaa (vrede zij met hem) rustte van 

vermoeidheid en honger, tijdens zijn vlucht voor Fir’aun (Farao).” 

 

De Profeet (Allaah’s vrede en zegeningen zij met hem) besteeg opnieuw de Buraaq. 

 

Berg Sinaï 

De Buraaq zette zijn bliksemvlucht voort. Toen verzocht Djibriel (vrede zij met hem) de 

Profeet (Allaah’s vrede en zegeningen zij met hem) af te stappen en te bidden.  

Na het gebed vroeg Djibriel (vrede zij met hem): “Weet U waar U heeft gebeden?”  

De Profeet (Allaah’s vrede en zegeningen zij met hem) zei: “Nee!”  

De engel (vrede zij met hem) zei: “U heeft gebeden op de berg Sinaï, het is de plek waar 

Allaah (de Verhevene) rechtstreeks tot Profeet Musaa (vrede zij met hem) heeft gesproken.” 

 

De Profeet (Allaah’s vrede en zegeningen zij met hem) besteeg opnieuw de Buraaq. 

 

 
Berg Sinaï (Egypte) 
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Bait Lahm 

De reis ging verder totdat zij de paleizen van Syrië konden zien.  

Toen zei Djibriel (vrede zij met hem) tegen de geliefde Profeet (Allaah’s vrede en zegeningen zij met 

hem) om opnieuw af te stappen en twee raka’ah gebed te verrichten.  

Na het gebed vroeg Djibriel (vrede zij met hem): “Weet U waar U heeft gebeden?”  

De Profeet (Allaah’s vrede en zegeningen zij met hem) zei: “Nee!”  

De engel (vrede zij met hem) zei: “U heeft gebeden in Bait-al-Lahm (Bethlehem, deze stad 

behoorde toen nog tot Syrië), de plek waar Profeet ‘Isaa (vrede zij met hem) werd 

geboren.” 

 

De Profeet (Allaah’s vrede en zegeningen zij met hem) besteeg opnieuw de Buraaq. 

 

De reis ging verder en nu zag de Profeet (Allaah’s vrede en zegeningen zij met hem) enkele 

straffen die zijn ongehoorzame volgelingen in de toekomst zullen krijgen. Dat 

betekent dat hij van Allaah (de Verhevene) kennis kreeg van zaken die voor anderen 

verborgen zijn gehouden.  

 

Verdeeldheid 

De meest geliefde Profeet Muhammad (Allaah’s vrede en zegeningen zij met hem) zag mensen 

van wie de tongen en lippen werden gesneden met metalen messen. Elke keer 

nadat ze werden gesneden keerden hun tongen en lippen weer terug in de 

oorspronkelijke staat om opnieuw te worden gesneden.  

De Profeet (Allaah’s vrede en zegeningen zij met hem) vroeg aan Djibriel (vrede zij met hem): “Wie zijn 

deze mensen?” 

De engel (vrede zij met hem) antwoordde: “Dit zijn de mensen onder uw volgelingen die 

openlijk voor verdeeldheid zorgen. Zij zeggen datgene wat zij zelf niet doen.” 

 

Roddelen / lasteren 

Daarna passeerde de Profeet (Allaah’s vrede en zegeningen zij met hem) mensen die koperen 

nagels hadden waarmee zij hun eigen gezicht en borst openkrabden.  

De Profeet (Allaah’s vrede en zegeningen zij met hem) vroeg: “Wie zijn zij, O Djibriel?” 

De engel (vrede zij met hem) antwoordde: “Dat zijn de mensen die het vlees van anderen 

aten (roddelen) en daarmee dus hun goede naam te schande maakten.” 

 

Vervolgens zag de Profeet (Allaah’s vrede en zegeningen zij met hem) een klein gaatje waaruit 

een enorme stier kwam. De stier probeerde vervolgens weer terug te keren maar 

het lukte niet.  

De geliefde Profeet (Allaah’s vrede en zegeningen zij met hem) vroeg: “Wat is dit, O Djibriel?”  

De engel (vrede zij met hem) antwoordde: “Dit is diegene onder uw volgelingen die iets 

afschuwelijks vertelt, spijt krijgt, maar niet in staat is om zijn woorden terug te 

nemen.” 
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De stem van het Paradijs 

Toen kwam de Profeet (Allaah’s vrede en zegeningen zij met hem) bij een dal waarin hij een 

zoete, koele en geurige bries van Muskus ademde. Hij (Allaah’s vrede en zegeningen zij met hem) 

hoorde een stem.  

De meest geliefde Profeet (Allaah’s vrede en zegeningen zij met hem) vroeg toen: “Wat is dit, O 

Djibriel?”  

Djibriel (vrede zij met hem) antwoordde: “Dit is de stem van het Paradijs die zegt:  
 
 
 

“O mijn Heer, breng mij wat U mij heeft beloofd want mijn kamers zijn in 

overvloed, (net zoals) mijn goud geregen kleding, mijn zijde, mijn brokaten 

(zware zijden stof met zilver- of gouddraad), mijn tapijten, mijn parels, mijn 

koraal, mijn zilver, mijn goud, mijn bekers, mijn kommen, mijn kruiken, mijn 

banken, mijn honing, mijn water en mijn melk!”  

 

Allaah (de Verhevene) beantwoordde het Paradijs als volgt:  

“Jij zal elke muslim en muslimah, elke mu-min (gelovige) en mu-minah, iedereen 

die in Mij en Mijn Boodschappers heeft geloofd, iedereen die goede daden heeft 

verricht zonder Mij te associëren met partners en iedereen die Mij om hulp heeft 

gevraagd, krijgen!”  

“Iedereen die Mij vreest zal veilig zijn,  

degenen die Mij (om gunsten) vragen zal Ik geven. 

En degenen die op Mij vertrouwen, voor hen zal Ik voldoende zijn!  

Ik ben Allaah, de Verhevene, naast Mij is er geen god.  

Ik faal nooit in Mijn beloften! Succesvol zijn de gelovigen!” 

 

Het Paradijs antwoordde: “Dat accepteer ik!” 

 

De stem van de Hel 

De Profeet (Allaah’s vrede en zegeningen zij met hem) kwam aan bij een vallei waar hij een 

afschuwelijk geluid hoorde en een stankdragende lucht rook.  

Hij (Allaah’s vrede en zegeningen zij met hem) vroeg aan Djibriel (vrede zij met hem): “Wat is dit, O 

Djibriel?”  

De engel (vrede zij met hem) antwoordde: “Dit is de stem van het Hellevuur!”  Het zei: 

 

“O mijn Heer, geef mij wat U mij heeft beloofd! Overvloedig zijn mijn kettingen, 

mijn straffen, mijn Vuur, mijn distels, mijn pus en mijn martelingen! Mijn diepte 

is bodemloos, mijn hitte is extreem, geef mij daarom wat U mij heeft beloofd!”  

 

Allaah (de Verhevene) antwoordde: 

 “Jij krijgt alle afgodendienaren en afgodendienaressen, alle mannelijke- en 

vrouwelijke ongelovigen en alle tirannen die niet geloven in de Dag van de 

Afrekening.” 
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Dadjdjaal 

De Profeet (Allaah’s vrede en zegeningen zij met hem) zag Dadjdjaal.  

Toen aan de Profeet (Allaah’s vrede en zegeningen zij met hem) werd gevraagd hoe Dadjdjaal er 

uit zag, gaf hij als antwoord: “Hij heeft de grootte van een mammoet (ongeveer als 

een olifant), hij is extreem wit en blind aan één oog (die fonkelt als een ster) en zijn 

haar is als de takken van een boom.” 

 

Wanneer de Laatste Dag zal naderen dan zal Dadjdjaal op aarde verschijnen. Hij 

zal veel kwaad aanrichten en verderf over de aarde verspreiden. Hij zal de mensen 

afleiden van het geloof in Allaah (de Verhevene) en hij zal zeggen dat hij God is. 

 

Joodse aankondiger 

De Profeet (Allaah’s vrede en zegeningen zij met hem) reisde verder. Opeens hoorde hij rechts 

van hem iemand roepen: “O Muhammad, kijk naar mij, ik wil u iets vragen!” Maar 

de Profeet (Allaah’s vrede en zegeningen zij met hem) reageerde niet.  

Toen vroeg de Profeet (Allaah’s vrede en zegeningen zij met hem) aan Djibriel (vrede zij met hem): “Wie 

was dat, O Djibriel?” De engel (vrede zij met hem) antwoordde: “Dat was een aankondiger 

van de Joden. Als U hem had beantwoord dan zou Uw gemeenschap na U het 

Jodendom hebben gevolgd.” 

 

Christelijke aankondiger 

De Profeet (Allaah’s vrede en zegeningen zij met hem) reisde verder en hoorde links van hem 

iemand roepen. “O Muhammad, kijk naar mij, ik wil u iets vragen!” Maar de Profeet 

(Allaah’s vrede en zegeningen zij met hem) reageerde niet. Toen vroeg de Profeet (Allaah’s vrede en 

zegeningen zij met hem) aan Djibriel (vrede zij met hem): “Wie was dat, O Djibriel?” De engel (vrede 

zij met hem) antwoordde: “Dat was een aankondiger van de Christenen. Als U hem had 

beantwoord dan zou Uw gemeenschap na U het Christendom hebben gevolgd.” 

 

Aantrekkelijke dame 

De Profeet (Allaah’s vrede en zegeningen zij met hem) reisde verder. Hij passeerde een vrouw. 

Ze was mooi, versierd en zag er heel aantrekkelijk uit. Haar armen waren ontbloot.  

Ze zei: “O Muhammad, kijk naar mij, ik wil u iets vragen.”  

Maar de Profeet (Allaah’s vrede en zegeningen zij met hem) keek haar niet aan.  

De Profeet (Allaah’s vrede en zegeningen zij met hem) vroeg aan Djibriel (vrede zij met hem): “Wie was 

dat, O Djibriel?”  Engel Djibriel (vrede zij met hem) antwoordde: “Dat was de wereld 

(dunyaa). Indien U haar had beantwoord dan zou Uw gemeenschap ‘het wereldse’ 

de voorkeur geven boven het 'Hiernamaals'.” 

 

Duivel 

De reis ging verder. De Profeet (Allaah’s vrede en zegeningen zij met hem) passeerde een oude 

man die afgedwaald was van zijn pad.  

De oude man zei: “Kom naar mij, O Muhammad!”  
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Maar Djibriel (vrede zei met hem) zei: “Neen, reis verder, O Muhammad!”  

Terwijl de Profeet (Allaah’s vrede en zegeningen zij met hem) verder reisde vroeg hij aan de 

engel: “Wie was dat, O Djibriel.”  

Djibriel (vrede zij met hem) antwoordde: “Dat was de vijand van Allaah, Iblies! Hij wilde 

dat U zijn (slechte) pad zou volgen.”  

 

Deze wereld 

De Profeet (Allaah’s vrede en zegeningen zij met hem) passeerde nu een oude vrouw op de weg. 

De oude vrouw zei: “O Muhammad, kijk naar mij, ik moet u iets vragen?”  

De Profeet (Allaah’s vrede en zegeningen zij met hem) keek haar niet aan.  

Toen vroeg hij  aan Djibriel (vrede zij met hem): “Wie was dat, O Djibriel.”  

De engel (vrede zij met hem) antwoordde: “Die oude vrouw staat voor de tijd dat de 

wereld bestaat. De wereld bestaat al heel lang en zal slechts nog zo lang bestaan 

als de resterende levensduur van deze oude vrouw.” 

 

Graf van Profeet Musaa (vrede zij met hem) 

Vervolgens passeerde de geliefde Profeet (Allaah’s vrede en zegeningen zij met hem) het graf 

van Profeet Musaa (vrede zij met hem). Profeet Musaa (vrede zij met hem) was op dat moment 

in zijn graf aan het bidden. Zijn graf was op een plek omgeven met rode 

zandheuvels. Profeet Musaa (vrede zij met hem) is lang, heeft lang haar en is bruin getint.  

Profeet Musaa (vrede zij met hem) zei met een luide stem en toon tegen zijn Heer: 

 

“U (Allaah) heeft hem (Profeet Muhammad (Allaah’s vrede en zegeningen zij met hem)) geëerd en 

hem boven anderen verheven!” 

 

De geliefde Profeet Muhammad (Allaah’s vrede en zegeningen zij met hem) begroette Profeet 

Musaa (vrede zij met hem) en Profeet Musaa (vrede zij met hem) beantwoordde zijn groet.  

 

Profeet Musaa (vrede zij met hem) vroeg aan de engel: “Wie is diegene met U, O Djibriel?” 

Djibriel (vrede zij met hem) antwoordde: “Dit is Ahmad!”  

Profeet Musaa (vrede zij met hem) zei: “Een warme welkom aan de Arabische Profeet die 

perfect heeft gehandeld naar zijn gemeenschap toe!”  

Profeet Musaa (vrede zij met hem) vroeg aan Profeet Muhammad (Allaah’s vrede en zegeningen zij 

met hem) om een smeekbede en zegeningen namens hem.  

Daarna zei Profeet Musaa (vrede zij met hem): “Vraag (Allaah) om gemak voor uw 

gemeenschap!” 

 

Terwijl de Profeet en de engel verder reisden vroeg Profeet Muhammad (Allaah’s vrede 

en zegeningen zij met hem) aan Djibriel (vrede zij met hem): “O Djibriel, wie was dat?”  

Engel Djibriel (vrede zij met hem) antwoordde: “Dat was Profeet Musaa, zoon van 

‘Imraan.”  

De Profeet (Allaah’s vrede en zegeningen zij met hem) vroeg: ”Tot wie sprak hij op zo’n toon?”  
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De engel (vrede zij met hem) zei: “Hij sprak met zijn Heer.”  

De geliefde Profeet Muhammad (Allaah’s vrede en zegeningen zij met hem) zei: “Sprak hij op zo’n 

toon en verhief hij zijn stem tegen zijn Heer?”  

Djibriel (vrede zij met hem) zei: “Allaah (de Verhevene) is bekend met de toon van Profeet 

Musaa (vrede zij met hem).”  

 

Profeet Ibraahiem (vrede zij met hem) 

De geliefde Profeet (Allaah’s vrede en zegeningen zij met hem) passeerde daarna een grote 

boom waarvan het leek dat de vruchten doornloze bessen waren. Onder die boom 

zat een oude man te rusten.  

De geliefde Profeet Muhammad (Allaah’s vrede en zegeningen zij met hem) vroeg: “Wie is dat, O 

Djibriel?”  

Engel Djibriel (vrede zij met hem) antwoordde: “Dat is Uw (voor)vader Profeet Ibraahiem.” 

Profeet Muhammad (Allaah’s vrede en zegeningen zij met hem) begroette hem en Profeet 

Ibraahiem (vrede zij met hem) beantwoordde zijn begroeting en vroeg aan de engel: “Wie 

is diegene met U, O Djibriel?”  

Engel Djibriel (vrede zij met hem) antwoordde: “Dit is Uw achterkleinzoon, Ahmad.”  

Profeet Ibraahiem (vrede zij met hem) zei: “Welkom aan de ongeletterde Arabische 

Profeet die de Boodschap van zijn Heer heeft overgebracht en met perfecte 

oprechtheid naar zijn gemeenschap toe heeft gehandeld! 

O Mijn zoon, vanavond ga jij je Heer ‘ontmoeten’, jouw gemeenschap is de laatste 

en de zwakste van alle gemeenschappen. Daarom, gedenk hen allen tijdens jouw 

ontmoeting met jouw Heer!” 

 

Toen vroeg Profeet Ibraahiem (vrede zij met hem) aan Profeet Muhammad (Allaah’s vrede en 

zegeningen zij met hem) een smeekbede te doen voor goedheid namens hem.  

 

Daarna reisden Profeet Muhammad (Allaah’s vrede en zegeningen zij met hem) samen met 

engel Djibriel (vrede zij met hem) door tot zij de stad Jeruzalem (Bait al-Maqdis) bereikten, 

de stad van het Heilige Huis (masdjied Al-Aqsaa). De Profeet (Allaah’s vrede en zegeningen zij 

met hem) kwam op de Buraaq de stad binnen via de zuidelijke poort. Hij (Allaah’s vrede en 

zegeningen zij met hem) stapte van de Buraaq af en knoopte het dier vast aan de poort 

van de moskee aan de ring die voorgaande Profeten ook hadden gebruikt.  
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Leider van alle Profeten 

De geliefde Profeet (Allaah’s vrede en zegeningen zij met hem) ging masdjied al-Aqsaa binnen 

via de poort van waaruit zowel de zon als de maan bij de ondergang te zien zijn. 

Hij verrichtte twee raka’ah gebed. Het duurde niet lang of een grote menigte 

verzamelde zich in de masdjied. Het waren allemaal Profeten. Profeet Muhammad 

(Allaah’s vrede en zegeningen zij met hem) herkende al de Profeten. Sommige Profeten stonden 

in het gebed, anderen voorover gebogen (ruku’) en weer anderen knielden neer in 

sadjdah. Toen hoorde hij (Allaah’s vrede en zegeningen zij met hem) de oproep tot het gebed 

(aadzaan). Alle Profeten vormden rechte rijen, wachtende op degene die hen zou 

gaan leiden in het gebed. Djibriel (vrede zij met hem) nam de hand van Profeet 

Muhammad (Allaah’s vrede en zegeningen zij met hem) en bracht hem naar voren. Profeet 

Muhammad (Allaah’s vrede en zegeningen zij met hem) leidde het gebed als voorganger 

(imaam). 

 

Toen de geliefde Profeet Muhammad (Allaah’s vrede en zegeningen zij met hem) klaar was met 

het gezamenlijke gebed vroeg engel Djibriel (vrede zij met hem) aan hem: “O 

Muhammad, (Allaah’s vrede en zegeningen zij met hem), weet U wie er allemaal achter U het 

gebed hebben verricht?” 

De Profeet (Allaah’s vrede en zegeningen zij met hem) antwoordde: “Nee!” 

Djibriel (vrede zij met hem) zei: “Elke Profeet die Allaah (de Verhevene) op aarde heeft 

gestuurd.” 

 

(In een hadith staat dat Allaah (de Verhevene) ongeveer 124.000 Profeten heeft 

gestuurd. In een andere overlevering staat dat Allaah (de Verhevene) ongeveer 224.000 

Profeten heeft gestuurd. Allaahu a'lam! Allaah (de Verhevene) weet het beste!) 

 
 
 

 

 

WIST JE DAT… 
 

Het is niet de masdjied met de Gouden koepel die masdjied Al-Aqsaa heet (foto 

links) maar de masdjied met de donkergrijze koepel (foto rechts).  

   

                
      Masdjied Sakhraa                 Masdjied Al-Aqsaa 
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Lofprijzingen van Allaah (de Verhevene) door Profeten 
 

Profeet Muhammad (Allaah’s vrede en zegeningen zij met hem) ontmoette alle voorgaande 

Profeten (vrede zij met hen allen). Zij verheerlijkten hun Heer met de volgende woorden:  
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 Alle Profeten (vrede zij met hen allen) verheerlijkten hun Heer met de beste woorden. 
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Profeet Muhammad (Allaah’s vrede en zegeningen zij met hem) zei toen: 

"Jullie hebben allen jullie Heer verheerlijkt; ook ik ga mijn Heer verheerlijken.” 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Toen Profeet Ibraahiem (vrede zij met hem) dit hoorde zei hij: “Dit is de reden waarom 

de meest geliefde Profeet Muhammad (Allaah’s vrede en zegeningen zij met hem) beter is dan 

jullie!” 
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Melk 

De Profeet (Allaah’s vrede en zegeningen zij met hem) kreeg opeens enorme dorst, zoals hij nooit 

eerder had gehad. Engel Djibriel (vrede zij met hem) bracht een kom gevuld met wijn en 

een andere kom gevuld met melk voor de Profeet (Allaah’s vrede en zegeningen zij met hem). 

De Profeet (Allaah’s vrede en zegeningen zij met hem) koos voor de melk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Djibriel (vrede zij met  hem) zei: "U heeft gekozen voor fitrah (natuurlijke aanleg). Indien 

U voor de wijn had gekozen dan zou Uw gemeenschap afdwalen van het rechte 

pad en zou niemand, op een enkeling na, Uw pad hebben gevolgd."  

 

De Profeet (Allaah’s vrede en zegeningen zij met hem) zei dat elk kind met een natuurlijke aanleg 

(kullu mawludin yuladu `ala al-fitrah) wordt geboren en dat het de ouders zijn die 

van het kind een Jood, Christen of vuuraanbidder maken. 

 

In een andere overlevering wordt er gezegd dat er drie kommen waren. In de 

derde kom zat water. Djibriel (vrede zij met hem) zei: “Als U water had gedronken dan 

zou Uw gemeenschap omkomen door verdrinking.”  

 

De reis ging nu verder richting de (zeven) hemelen.  
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ISRAA quiz 
 

1. In welke islamitische maand vond de Hemelreis van Profeet Muhammad  

(Allaah’s vrede en zegeningen zij met hem) plaats? Omcirkel het juiste antwoord 

  

 O Muharram  

 O Radjab 

 O Ramadaan 
  

 

2. In welk jaar vond deze bijzondere reis plaats? 

 

 _________________________________________________________ 
 

 

3. Hoe heet het prachtige rijdier uit het Paradijs waarop Profeet Muhammad  

(Allaah’s vrede en zegeningen zij met hem) reisde en wat betekent zijn naam? 

 

 _________________________________________________________ 
 

 

4. Hoe heet de moskee in Makkah vanwaar de reis begon en hoe heet de  

moskee in Jeruzalem waar de reis naartoe ging? 

 

 ________________________________________________________ 
 

 

5. Tijdens het reizen zag Profeet Muhammad (Allaah’s vrede en zegeningen zij met hem) een  

Profeet in het graf bidden. Welke Profeet was in het graf aan het bidden? 

 

 _______________________________________________________ 
 

 

6. Hoe heet de geboorteplaats van Profeet ‘Isaa (vrede zij met hem)? 

            

 _______________________________________________________ 
 

 

7. De Nachtelijke reis staat in de Quraan vermeld. In welke surah? 

            

          _______________________________________________________ 
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De Hemelreis / Al-Mi’raadj 

 

(‘Mi’raadj’ komt van het Arabische woord ‘uroodj’ en dat betekent ‘omhoog gaan’ 

of ‘stijgen’) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samen met de engel Djibriel (vrede zij met hem) bereikte Profeet Muhammad (Allaah’s vrede 

en zegeningen zij met hem) de poort van de eerste hemel genaamd Baab al-Hafazha. Er 

stond een engel op wacht, engel Ismaa`iel (vrede zij met hem). Hij is de bewaker van de 

eerste hemel. Vóór de engel stonden zeventigduizend engelen, elke engel had op 

zijn beurt weer de leiding over een leger van zeventigduizend engelen. 

Djibriel (vrede zij met hem) vroeg of de poort open mocht.  

Iemand vroeg: “Wie is dat?”  

Djibriel (vrede zij met hem) zei: “Ik ben Djibriel.”  

“Wie hebt U meegenomen?”  

Djibriel (vrede zij met hem): “Profeet Muhammad (Allaah’s vrede en zegeningen zij met hem).”  

“Is hij uitgenodigd?”  

Djibriel (vrede zij met hem): “Ja, hij is inderdaad uitgenodigd!”  

“Welkom aan de Profeet namens ons! Moge Allaah (de Verhevene) hem een lang leven 

schenken! Wat een eer is het om hem te mogen ontvangen! Wat een excellent 

bezoek!” 

 

Profeet Aadam (vrede zij met hem) 

De poort van de eerste hemel werd vervolgens geopend. Toen de meest geliefde 

Profeet Muhammad (Allaah’s vrede en zegeningen zij met hem) samen met de engel Djibriel (vrede 

zij met hem) de hemel binnengingen zagen zij de Profeet Aadam (vrede zij met hem), de 

vader van de mensheid. Toen werden ook de zielen van zijn nakomelingen aan 

Profeet Muhammad (Allaah’s vrede en zegeningen zij met hem) getoond.  

Profeet Muhammad (Allaah’s vrede en zegeningen zij met hem) zei: “Reine geesten en reine 

zielen, plaats hen in het Hoogste Paradijs (‘Iliyyien).” Toen werden de zielen van de 

ongelovige nakomelingen aan Profeet Muhammad (Allaah’s vrede en zegeningen zij met hem) 

getoond waarop hij zei: “Onreine geesten en onreine zielen. Plaats hen in het 

laagste deel van de Hel (sidjdjien)!”  
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De Profeet Muhammad (Allaah’s vrede en zegeningen zij met hem) zag aan de rechterkant van 

Profeet Aadam (vrede zij met hem) een grote donkere massa en een poort waaruit een 

heerlijke geur kwam en aan zijn linkerkant een grote donkere massa en een poort 

waaruit een onfrisse geur kwam. Elke keer dat Profeet Aadam (vrede zij met hem) naar 

rechts keek, lachte hij en werd hij gelukkig en wanneer hij naar zijn linkerkant keek 

werd hij verdrietig en begon hij te huilen.  

Profeet Muhammad (Allaah’s vrede en zegeningen zij met hem) begroette hem en Profeet 

Aadam (vrede zij met hem) beantwoordde zijn groet en zei: "Welkom aan de 

rechtvaardige zoon en de rechtvaardige Profeet!" 

 

De Profeet (Allaah’s vrede en zegeningen zij met hem) vroeg: "Wie is dit, O Djibriel?"  

Djibriel (vrede zij met hem) antwoordde: "Dit is Uw (voor)vader Profeet Aadam en de 

donkere menigte zijn de zielen van zijn kinderen. Degenen aan de rechterkant zijn 

de zielen van de mensen van het Paradijs en die aan de linkerkant zijn de zielen 

van de mensen van het Vuur. Wanneer Profeet Aadam (vrede zij met hem) naar zijn 

rechterkant kijkt,  glimlacht hij en is hij blij en wanneer hij naar zijn linkerkant kijkt, 

is hij verdrietig en huilt hij. De deur rechts van hem is de poort naar het Paradijs. 

Wanneer hij zijn nakomelingen daar naar binnen ziet gaan, lacht hij en is hij 

tevreden. De deur links van hem is de poort naar de Hel. Wanneer hij zijn 

nakomelingen daar naar binnen ziet gaan, huilt hij en is hij verdrietig.”  

 

Hierna stegen de Profeet (Allaah’s vrede en zegeningen zij met hem) en Djibriel (vrede zij met hem) op 

naar de tweede hemel. 
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Djibriel (vrede zij met hem) vroeg of de poort open mocht.  

Iemand vroeg: “Wie is dat?”  

Djibriel (vrede zij met hem) zei: “Ik ben Djibriel.”  

“Wie hebt U meegenomen?”  

Djibriel (vrede zij met hem): “Profeet Muhammad (Allaah’s vrede en zegeningen zij met hem).”  

“Is hij uitgenodigd?”  

Djibriel (vrede zij met hem): “Ja, hij is inderdaad uitgenodigd!”  

“Welkom aan de Profeet namens ons! Moge Allaah (de Verhevene) hem een lang leven 

schenken! Wat een eer is het om hem te mogen ontvangen! Wat een excellent 

bezoek!” 

 

De poort van de tweede hemel werd geopend. 

 

Profeten ‘Isaa en Yahyaa (vrede zij met hen) 

Toen de meest geliefde Profeet Muhammad (Allaah’s vrede en zegeningen zij met hem) samen 

met engel Djibriel (vrede zij met hem) de hemel binnentraden zagen zij de zonen van 

twee zusters; Profeet ‘Isaa ibn Maryam en Profeet Yahyaa ibn Zakariyyaa (vrede zij met 

hen). Beide Profeten hadden dezelfde soort kleding en hetzelfde soort haar. Elk van 

hen had een groot aantal volgelingen bij zich.  

 

Profeet `Isaa (vrede zij met hem) heeft krullend haar, een gemiddeld postuur en hij had 

een blanke huid met haar dat leek alsof hij net uit bad kwam. Profeet Muhammad 

(Allaah’s vrede en zegeningen zij met hem) begroette hen en zij beantwoordden zijn groet. Toen 

zeiden zij: "Welkom aan de rechtvaardige broer en de rechtvaardige Profeet!" Toen 

verzochten zij de geliefde Profeet Muhammad (Allaah’s vrede en zegeningen zij met hem) om 

goedheid namens hen.  

 

Hierna stegen de Profeet (Allaah’s vrede en zegeningen zij met hem) en Djibriel (vrede zij met hem) op 

naar de derde hemel. 
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Djibriel (vrede zij met hem) vroeg of de poort open mocht.  

Iemand vroeg: “Wie is dat?”  

Djibriel (vrede zij met hem) zei: “Ik ben Djibriel.”  

“Wie hebt U meegenomen?”  

Djibriel (vrede zij met hem): “Profeet Muhammad (Allaah’s vrede en zegeningen zij met hem).”  

“Is hij uitgenodigd?”  

Djibriel (vrede zij met hem): “Ja, hij is inderdaad uitgenodigd!”  

“Welkom aan de Profeet namens ons! Moge Allaah (de Verhevene) hem een lang leven 

schenken! Wat een eer is het om hem te mogen ontvangen! Wat een excellent 

bezoek!” 

 

De poort van de derde hemel werd geopend. 

 

Profeet Yusuf (vrede zij met hem) 

Toen ze de hemel binnenkwamen zagen zij Profeet Yusuf (vrede zij met hem). Samen 

met hem zagen zij een groot gezelschap van zijn volgelingen. De geliefde Profeet 

van Allaah (Allaah’s vrede en zegeningen zij met hem) begroette hem en hij beantwoordde zijn 

groet en zei: "Welkom aan de rechtvaardige broer en de rechtvaardige Profeet!" 

Toen verzocht hij om goedheid namens hem.  

 

Profeet Yusuf (vrede zij met hem) was begunstigd met schoonheid. In een overlevering 

wordt hierover gezegd dat Profeet Yusuf (vrede zij met hem) de mensen overtrof qua 

schoonheid net zoals de volle maan alle andere sterren overtreft.  

Profeet Muhammad (Allaah’s vrede en zegeningen zij met hem) vroeg: "Wie is hij, O Djibriel?"  

De engel (vrede zij met hem) antwoordde: "Uw broeder, Profeet Yusuf." 

 

Hierna stegen de Profeet (Allaah’s vrede en zegeningen zij met hem) en Djibriel (vrede zij met hem) op 

naar de vierde hemel. 
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Djibriel (vrede zij met hem) vroeg of de poort open mocht.  

Iemand vroeg: “Wie is dat?”  

Djibriel (vrede zij met hem) zei: “Ik ben Djibriel.”  

“Wie hebt U meegenomen?”  

Djibriel (vrede zij met hem): “Profeet Muhammad (Allaah’s vrede en zegeningen zij met hem).”  

“Is hij uitgenodigd?”  

Djibriel (vrede zij met hem): “Ja, hij is inderdaad uitgenodigd!”  

“Welkom aan de Profeet namens ons! Moge Allaah (de Verhevene) hem een lang leven 

schenken! Wat een eer is het om hem te mogen ontvangen! Wat een excellent 

bezoek!” 

 

De poort van de vierde hemel werd geopend. 

 

Profeet Idries (vrede zij met hem) 

Toen zij de hemel binnenkwamen zagen zij Profeet Idries (vrede zij met hem). Allaah (de 

Verhevene) had hem verheven naar een hoge plaats. De Profeet (Allaah’s vrede en zegeningen 

zij met hem) begroette hem en Profeet Idries (vrede zij met hem) beantwoordde zijn groet.  

Toen zei Profeet Idries (vrede zij met hem): "Welkom aan de rechtvaardige broer en de 

rechtvaardige Profeet!" Toen verzocht hij om goedheid namens hem. 

 

Hierna stegen de Profeet (Allaah’s vrede en zegeningen zij met hem) en Djibriel (vrede zij met hem) op 

naar de vijfde hemel. 
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Djibriel (vrede zij met hem) vroeg of de poort open mocht.  

Iemand vroeg: “Wie is dat?”  

Djibriel (vrede zij met hem) zei:  “Ik ben Djibriel.”  

“Wie hebt U meegenomen?”  

Djibriel (vrede zij met hem): “Profeet Muhammad (Allaah’s vrede en zegeningen zij met hem).”  

“Is hij uitgenodigd?”  

Djibriel (vrede zij met hem):  “Ja, hij is inderdaad uitgenodigd!”  

“Welkom aan de Profeet namens ons! Moge Allaah (de Verhevene) hem een lang leven 

schenken! Wat een eer is het om hem te mogen ontvangen! Wat een excellent 

bezoek!” 

 

De poort van de vijfde hemel werd geopend. 

 

Profeet Haaruun (vrede zij met hem) 

Toen zij de hemel binnenkwamen zagen zij Profeet Haaruun (vrede zij met hem). De ene 

helft van zijn baard was wit en de andere helft was zwart. Zijn baard reikte bijna 

tot zijn navel, zo lang. Hij werd omringd door de kinderen van Israa-iel die naar 

hem zaten te luisteren terwijl hij hen een verhaal vertelde. Profeet Muhammad 

(Allaah’s vrede en zegeningen zij met hem) begroette hem en Profeet Haaruun beantwoordde 

de groet van de Profeet en zei: "Welkom aan de rechtvaardige broer en de 

rechtvaardige Profeet!" Toen verzocht hij om goedheid namens hem.  

 

Profeet Muhammad (Allaah’s vrede en zegeningen zij met hem) vroeg: "Wie is hij, O Djibriel?"  

De engel (vrede zij met hem) antwoordde: "Dit is de man die geliefd is onder zijn volk, 

Profeet Haaruun ibn `Imraan." 

 

Hierna stegen de Profeet Muhammad (Allaah’s vrede en zegeningen zij met hem) en Djibriel (vrede 

zij met hem) op naar de zesde hemel. 
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Djibriel (vrede zij met hem) vroeg of de poort open mocht.  

Iemand vroeg: “Wie is dat?”  

Djibriel (vrede zij met hem) zei: “Ik ben Djibriel.”  

“Wie hebt U meegenomen?”  

Djibriel (vrede zij met hem): “Profeet Muhammad (Allaah’s vrede en zegeningen zij met hem).”  

“Is hij uitgenodigd?”  

Djibriel (vrede zij met hem): “Ja, hij is inderdaad uitgenodigd!”  

“Welkom aan de Profeet namens ons! Moge Allaah (de Verhevene) hem een lang leven 

schenken! Wat een eer is het om hem te mogen ontvangen! Wat een excellent 

bezoek!” 

 

De poort van de zesde hemel werd geopend. 

 

Profeet Musaa (vrede zij met hem) 

Profeet Muhammad (Allaah’s vrede en zegeningen zij met hem) passeerde Profeten die minder 

dan tien volgelingen hadden, terwijl anderen een groot aantal volgelingen hadden 

en weer andere Profeten, die niet eens één volgeling hadden. Toen zag hij een 

enorme donkere massa die bestond uit mensen die de hemel bedekten.  

De Profeet (Allaah’s vrede en zegeningen zij met hem) vroeg: "Wie is deze menigte?" Hij kreeg als 

antwoord: "Dit is Profeet Musaa (vrede zij met hem) en zijn volk. Hef Uw hoofd en kijk!"  

De Profeet (Allaah’s vrede en zegeningen zij met hem) hief zijn hoofd en zag een andere grote 

donkere massa die de hemel bedekte, welke kant hij ook keek. Profeet 

Muhammad (Allaah’s vrede en zegeningen zij met hem) kreeg te horen: "Dit is Uw gemeenschap 

en naast hen zijn er zeventigduizend die het Paradijs zullen betreden zonder 

rekenschap te geven." 

 

Terwijl de Profeet (Allaah’s vrede en zegeningen zij met hem) verder liep, zag hij Profeet Musaa 

ibn `Imraan (weer), een lange man, bruin getint met veel haar. Profeet 

Muhammad (Allaah’s vrede en zegeningen zij met hem) begroette hem en Profeet Musaa (vrede zij 

met hem) beantwoordde zijn groet en zei: "Welkom aan de rechtvaardige broer en 

aan de rechtvaardige Profeet." Toen verzocht hij om goedheid namens hem en zei: 

"De mensen beweren dat onder de zonen van Profeet Aadam (vrede zij met hem) ik nog 
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meer word geëerd door Allaah (de Verhevene) dan deze Profeet (Muhammad), maar hij 

is degene die meer wordt geëerd door Allaah (de Verhevene) dan ik."  

Profeet Musaa (vrede zij met hem) huilde toen hij Profeet Muhammad (Allaah’s vrede en 

zegeningen zij met hem) ontmoette. Toen aan hem werd gevraagd waarom hij huilde, zei 

Profeet Musaa (vrede zij met hem): “Van Uw volgelingen zullen er méér naar het Paradijs  

gaan dan van mijn volgelingen. U bent na mij tot de mensen gekomen, U bent het 

meest geëerd, U bent niet alleen, maar hebt Uw hele gemeenschap met U!”  

Hierna stegen Profeet Muhammad (Allaah’s vrede en zegeningen zij met hem) en Djibriel (vrede zij 

met hem) op naar de zevende hemel. 
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Djibriel (vrede zij met hem) vroeg of de poort open mocht.  

Iemand vroeg: “Wie is dat?”  

Djibriel (vrede zij met hem) zei: “Ik ben Djibriel.”  

“Wie hebt U meegenomen?”  

Djibriel (vrede zij met hem): “Profeet Muhammad (Allaah’s vrede en zegeningen zij met hem).”  

“Is hij uitgenodigd?”  

Djibriel (vrede zij met hem): “Ja, hij is inderdaad uitgenodigd!”  

“Welkom aan de Profeet namens ons! Moge Allaah (de Verhevene) hem een lang leven 

schenken! Wat een eer is het om hem te mogen ontvangen! Wat een excellent 

bezoek!” 

De poort van de zevende hemel werd geopend. 

 

Profeet Ibraahiem (vrede zij met hem) 

Profeet Muhammad (Allaah’s vrede en zegeningen zij met hem) zag Profeet Ibraahiem,  (vrede zij 

met hem) zitten op een gouden Troon met zijn rug leunend tegen de Bait-ul-Ma’mur 

(het Bewoonde Huis). Hij werd vergezeld door zijn volgelingen. Profeet 

Muhammad (Allaah’s vrede zen zegeningen zij met hem) begroette hem en hij beantwoordde zijn 

groet en zei: "Welkom aan de rechtvaardige zoon en aan de rechtvaardige 

Profeet!"  

 

Zaden van het Paradijs 

Vervolgens zei Profeet Ibraahiem (vrede zij met hem): "(O Muhammad (Allaah’s vrede en 

zegeningen zij met hem)) Beveel uw volgelingen om hun zaailingen van het Paradijs te 

verhogen want de bodem daar is uitstekend en het land is er in overvloed."  

De Profeet (Allaah’s vrede en zegeningen zij met hem) vroeg: "Wat zijn de zaailingen van het 

Paradijs?"  

Profeet Ibraahiem (vrede zij met hem) antwoordde:  

 

“Laa hawla walaa quwwata illaa billaahiel-‘Aliyyiel-‘Adziem."  

(Vertaling; Er is geen kracht en macht behalve bij Allaah (de Verhevene) de Almachtige) 
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In een andere overlevering staat: 

 

“Breng mijn groet over aan Uw gemeenschap en vertel hen dat het Paradijs een 

uitstekende bodem heeft met zoet water. Zij kunnen daar zaaien door het 

volgende te lezen: 

 

 

Subhaanallaahie:  Glorie aan Allaah (de Verhevene) 

wal-hamdu lillaahie:  en alle Lof aan Allaah (de Verhevene) 

wa laa ilaaha illallaah:  en er is geen God dan Allaah (de Verhevene) 

wallaahu akbar:   En Allaah (de Verhevene) is de allergrootste.” 

 

 

Gezichten 

Profeet Ibraahiem (vrede zij met hem) zat met een gezelschap van mensen met zuivere 

gezichten vergelijkbaar met de witheid van blanco papier. Naast hen zaten 

mensen met een tint op hun gezicht. Deze laatste groep mensen stond op en nam 

een bad in een rivier. Toen ze eruit kwamen was hun gezicht een beetje gezuiverd. 

Vervolgens gingen zij in een andere rivier baden en werd hun gezicht nog meer 

gezuiverd. Daarna gingen zij in een derde rivier baden om zichzelf te zuiveren. Hun 

tint was toen helemaal verdwenen en waren zij net zo gezuiverd als de andere 

metgezellen. Ze kwamen terug en namen plaats naast hen (de metgezellen met 

zuivere gezichten).  

 

De Geliefde Profeet Muhammad (Allaah’s vrede en zegeningen zij met hem) vroeg: "O Djibriel 

(vrede zij met hem), wie zijn de mensen met witte gezichten en wie zijn de mensen die 

een tint op hun gezicht hadden en wat voor rivieren zijn het waarin zij gingen 

baden?"  

Engel Djibriel (vrede zij met hem) antwoordde: "Degenen met witte gezichten zijn 

mensen die nooit hun geloof te schande maakten door middel van onrecht of 

ongehoorzaamheid; degenen met een tint op hun gezichten zijn mensen die 

goede daden mengden met slechte daden, vervolgens toonden zij spijt waarna 

Allaah (de Verhevene) hen vergaf.  

Wat de rivieren betreft: 

 

-de eerste rivier is Allaah's Genade (rahmatullaah),  

-de tweede rivier is Allaah’s Gunst (ni`matullaah).  

-en de derde rivier; “en de Heer gaf hen een zuivere drank te drinken.”  

 (wa saqaahum rabbuhum sharaaban tahuran. Quraan, 76:21) 

 

Vervolgens werd aan de geliefde Profeet (Allaah’s vrede en zegeningen zij met hem) gezegd:  

"Dit is Uw plek en de plek van Uw gemeenschap."  
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Bait-ul-Ma’mur 

Profeet Muhammad (Allaah’s vrede en zegeningen zij met hem) zag dat zijn gemeenschap werd 

verdeeld in twee helften; de ene helft droeg kleding die zo wit was als een blanco 

pagina terwijl de andere helft kleding droeg alsof het leek dat het de kleur had van 

as of stof. De Profeet (Allaah’s vrede en zegeningen zij met hem) betrad de ‘Bait-ul-Ma’mur’ en 

degenen die de zuivere witte kleding droegen volgden hem ook naar binnen. 

Degenen die de as gekleurde kleding droegen bleven achter en toch waren zij in 

de beste staat. De Profeet (Allaah’s vrede en zegeningen zij met hem) bad samen met de 

gelovigen die met hem waren in de ‘Bait-ul-Ma’mur’. 

 

Elke dag komen er zeventigduizend engelen in de Bait-ul-Ma’mur. Zij zullen daarna 

nooit meer terugkeren tot de Dag der Opstanding. Dit Huis (Bait-ul-Ma’mur) staat 

recht boven de (aardse) Ka'bah te Makkah in Arabië. Als er vanuit de Bait-ul-

Ma’mur een steen naar beneden zou vallen dan zou het precies bovenop de 

Ka’bah (in Makkah) vallen.  

 

Vervolgens steeg de Profeet (Allaah’s vrede en zegeningen zij met hem) op naar de Sidrat-ul-

Muntahaa.  

 

Sidrat-ul-Muntahaa (Lotusboom van het verste Einde) 

De boom is zo groot dat je zeventig jaar op een rijdier zou kunnen reizen zonder 

uit de schaduw van de boom te komen. De bladeren van de Lotusboom hebben 

de vorm van de oren van een vrouwelijke olifant. De bladeren van deze boom zijn 

zo groot dat elk blad de volledige mensheid kan bevatten. Op de top van elk blad 

is er een engel die het blad bedekt met kleuren die niet kunnen worden 

beschreven. 

 

Het is een boom van waaruit rivieren stromen (het water verandert niet van 

smaak, kleur en geur; het zweet van degenen die ervan drinken zal in het Paradijs 

de geur van muskus hebben). Er zijn rivieren van melk en rivieren van druivensap 

die plezier zullen geven aan degenen die ervan drinken. Ook zijn er rivieren van 

zuivere honing. De rivieren zijn heel lang.  

 

De ware gedaante van engel Djibriel (vrede zij met hem) 

Bij de Lotusboom zag Profeet Muhammad (Allaah’s vrede en zegeningen zij met hem) de engel 

Djibriel (vrede zij met hem) in zijn ware gedaante. Hij heeft zeshonderd vleugels. Elke 

vleugel kan de hemel volledig bedekken.  

 

Het Paradijs 

De Profeet (Allaah’s vrede en zegeningen zij met hem) zag de rivier Kauthar. Langs haar oevers 

waren koepels van uitgeholde parels. De bodem van de oevers was van heerlijk, 

geurende hemelse Muskus. Hierna ging de meest geliefde Profeet (Allaah’s vrede en 

33 



36 

 

zegeningen zij met hem) het Paradijs binnen. Het Paradijs bevat wat geen oog ooit heeft 

gezien en geen oor ooit heeft gehoord, noch waarover het menselijke verstand 

(verbeelding) ooit aan heeft gedacht.  

 

De Hel 

Daarna werd aan de Profeet (Allaah’s vrede en zegeningen zij met hem) het Vuur getoond. 

Daarin zag hij de Toorn van Allaah (de Verhevene) en Zijn straf. Er werden rotsen en 

ijzer in gegooid die volledig door het Vuur werd verorberd. Zo zag de Profeet (Allaah’s 

vrede en zegeningen zij met hem) o.a. dat er mensen in de Hel waren die aas aten.  De Profeet 

(Allaah’s vrede en zegeningen zij met hem) vroeg: "Wie zijn deze mensen, O Djibriel?" Engel 

Djibriel (vrede zij met hem) antwoordde: "Dat zijn degenen die het vlees van andere 

mensen aten (roddelaars)."  

 

Engel Malik (vrede zij met hem) 

Toen zag de Profeet (Allaah’s vrede en zegeningen zij met hem) de engel Malik (vrede zij met hem), de 

bewaker van het Vuur. Hij was een grimmige figuur wiens gezicht woede uitdrukte. 

De Profeet (Allaah’s vrede en zegeningen zij met hem) begroette hem en de engel beantwoordde 

de groet van Profeet Muhammad (Allaah’s vrede en zegeningen zij met hem) en heette hem 

welkom. Vervolgens werden de poorten van het Vuur gesloten terwijl de Profeet 

(Allaah’s vrede en zegeningen zij met hem) buiten stond.  

 

De Profeet (Allaah’s vrede en zegeningen zij met hem) steeg nu op voorbij de Sidrat-ul-

Muntahaa. Hij werd door een wolk omhuld en zodoende geïsoleerd van alles en 

iedereen, inclusief de engel Djibriel (vrede zij met hem) die niet verder kon en achterbleef 

bij de Sidrat-ul-Muntahaa. 

 

Pennen 

De Profeet (Allaah’s vrede en zegeningen zij met hem) steeg tot een punt waar hij het gekras van 

de Pennen kon horen (het schrijven van het Goddelijk Besluit).  

 

Wolken 

De Profeet (Allaah’s vrede en zegeningen zij met hem) steeg verder op tot een punt waar hij 

verlichte en kleurrijke wolken zag met de Namen en Eigenschappen van Allaah (de 

Verhevene).  

 

De ‘ontmoeting’ tussen Allaah (de Verhevene) en de meest geliefde Profeet 

Toen de geliefde Profeet (Allaah’s vrede en zegeningen zij met hem) zijn Heer zag*, de Glorieuze, 

de Verhevene, wierp hij zich ter aarde (in sudjud).  

 
* Allaah (de Verhevene) gaf de Profeet (Allaah’s vrede en zegeningen zij met hem) een gewaarwording (ruyat).  

Allaah (de Verhevene) heeft een bestaan zonder lichaam en plek. Hij is de Schepper van alle lichamen, 

plaatsen en ruimtes. Dat wil zeggen dat Hij van NIETS afhankelijk is (dus ook niet van het hebben 

van een lichaam of plaats) MAAR alles en iedereen WEL afhankelijk van Hem is.  
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Op dat moment sprak zijn Heer tot hem en zei: "O Muhammed"  

De Profeet (Allaah’s vrede en zegeningen zij met hem) antwoordde: "Tot Uw dienst, O Heer!" 

Allaah (de Verhevene) zei: "Vraag!"  

 

 

De Profeet (Allaah’s vrede en zegeningen zij met hem) zei:  

 

 “U heeft Ibraahiem als Uw ‘vriend’ (Khaliel) gemaakt en U heeft hem een 

immens koninkrijk geschonken.   

 U heeft rechtstreeks met Musaa gesproken.  

 Ook aan Daawuud heeft U een immens koninkrijk gegeven. U heeft ijzer 

doen smelten en de bergen onderworpen aan hem.  

 U heeft Sulaymaan een immens koninkrijk gegeven en U heeft de djinn, de 

mensen en de wind aan hem onderworpen. U heeft hem een koninkrijk 

geschonken dat niemand meer heeft gekregen na hem.  

 U heeft ‘Isaa de Taurah en Indjiel geleerd en heeft hem blindgeborenen en 

degenen met lepra doen genezen. Hij heeft met Uw toestemming doden 

weer tot leven gewekt. U heeft hem en zijn moeder beschermd tegen de 

vervloekte duivel zodat de duivel hen geen schade kon toebrengen!” 

 

 

 

 

 

Allaah (de Verhevene) zei toen: 

 

 “En Ik heb jou als Mijn geliefde (Habieb) en intieme vriend (Khaliel) 

genomen.” 
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Allaah (de Verhevene) ging verder: 

 

 “Ik heb jou voor de gehele mensheid gestuurd zonder uitzondering  

(dus niet enkel voor één volk zoals de voorgaande Profeten), 

 Jij bent de Aankondiger van blijde tijdingen en de Waarschuwer. 

 Ik heb jouw borst verruimd en jou verlost van jouw lasten. 

 Ik heb jouw naam verheven.  

 Ik word niet genoemd behalve wanneer jouw naam samen met mij wordt 

genoemd. 

 Ik heb jouw volgelingen (muslims) als de beste volgelingen gemaakt. 

 Ik heb de ‘khutbah’ niet toegestaan tenzij jouw volgelingen eerst getuigen 

dat jij Mijn dienaar en Boodschapper bent. 

 Ik heb in de harten van bepaalde mensen onder jouw gemeenschap de 

Quraan geplaatst.  

 Ik heb jou als eerste Profeet gemaakt en heb jou als laatste Profeet 

gezonden en jij bent de eerste die in Mijn Hof is gehoord. 

 Ik heb jou ‘de zeven vaak herhaalde verzen’ gegeven (surah al-Faatihah) 

die Ik aan geen andere Profeet heb gegeven. 

 Ik heb jou de laatste verzen van surah al-Baqarah gegeven die een schat 

vormen van onder Mijn Troon die Ik aan geen andere Profeet vóór jou heb 

gegeven. 

 Ik heb jou de Kauthar gegeven. 

 Ik heb jou acht zaken gegeven:  

     1. de Islaam 

     2. de emigratie (hidjrah) 

     3. djihaad 

     4. liefdadigheid 

     5. vasten gedurende de maand Ramadaan 

     6. het aansporen tot het goede 

     7. het slechte verbieden 

      8. Ik (Allaah) heb jou en jouw volgelingen 50 gebeden verplicht            

          gesteld; daarom, verricht ze en laat ook jouw volgelingen  

          ze verrichten!” 
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Seyyiedunaa Abu Hurayrah (Allaah's tevredenheid zij met hem) zei dat de Boodschapper van 

Allaah (Allaah’s vrede en zegeningen zij met hem) vervolgens heeft gezegd: 

 

 

 

 “Mijn Heer heeft mij begunstigd door mij boven een ieder te plaatsen. 

 Hij heeft mij als Genade voor de werelden gezonden en voor alle mensen 

(zonder uitzondering)  

 als Aankondiger van blijde tijdingen en als een Waarschuwer. 

 Hij heeft paniek geworpen in de harten van mijn vijanden op een afstand 

van een maand reizen. 

 Hij heeft oorlogsbuit voor mij legaal gemaakt, terwijl ze niet waren 

toegestaan voor anderen vóór mij. 

 De hele aarde is als een ritueel reine plek voor mij gemaakt om sadjdah te 

doen. 

 Ik ben begunstigd met welsprekendheid. 

 Al mijn volgelingen werden mij getoond en zij zijn allen bekend bij mij. 

Niets van wat ze in de toekomst zullen meemaken is voor mij verborgen 

gehouden. 

 En ik heb de opdracht gekregen om dagelijks vijftig gebeden te verrichten.” 

 

 

 

Geschenken 

De geliefde Profeet van Allaah (Allaah’s vrede en zegeningen zij met hem) kreeg drie geschenken 

van Allaah (de Verhevene): 

 

1) De vijf (in eerste instantie vijftig) verplichte dagelijkse gebeden 

2) De laatste verzen van surah al-Baqarah 

3) De Profeet (Allaah’s vrede en zegeningen zij met hem) kreeg de toezegging dat zijn 

volgelingen vrijstelling zullen krijgen voor hun grote zonden indien zij 

niemand associëren met Allaah (de Verhevene). 

 

Vervolgens werd de wolk waarin hij was gehuld weggenomen en nam Djibriel (vrede 

zij met hem) hem bij de hand en keerden zij terug. Tijdens de afdaling kwamen zij, in 

de zevende hemel, Profeet Ibraahiem (vrede zij met hem) tegen. Profeet Ibraahiem (vrede 

zij met hem) zei niets.  

 

Het gebed (salaat) 

De Profeet (Allaah’s vrede en zegeningen zij met hem) en engel Djibriel (vrede zij met hem) daalden 

verder. Zij kwamen in de zesde hemel Profeet Musaa (vrede zij met hem) tegen.  

Profeet Musaa (vrede zij met hem) vroeg: “Wat heeft U gedaan, O Muhammad? 
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Welke verplichtingen heeft Uw Heer aan U en Uw gemeenschap opgedragen?" 

De Profeet (Allaah’s  vrede en zegeningen zij met hem) antwoordde: "Allaah (de Verhevene) heeft aan 

mij en mijn gemeenschap opgedragen om dagelijks vijftig gebeden te verrichten." 

Profeet Musaa (vrede zij met hem) zei: "Ga terug naar Uw Heer (de Verhevene) en vraag Hem 

om verlichting voor U en Uw gemeenschap omdat zij niet in staat zullen zijn deze 

verantwoordelijkheid te dragen. Voorzeker, ik heb vóór U de mensen mogen 

meemaken. Ikzelf testte de kinderen van Israa-iel en had de grootste moeite ze te 

houden aan iets dat makkelijker was maar ze waren te zwak om die 

verantwoordelijkheid te dragen en ze namen er afstand van. Uw volgelingen zijn 

lichamelijk zwakker, ook in hun harten, ogen en gehoor." 

 

De Profeet (Allaah’s vrede en zegeningen zij met hem) wendde zich tot Djibriel (vrede zij met hem) om 

hem te raadplegen. De engel (vrede zij met hem) gaf te kennen dat hij (Allaah’s vrede en 

zegeningen zij met hem) ‘terug’ moest gaan als hij dat wilde. De Profeet (Allaah’s vrede en 

zegeningen zij met hem) ging terug, voorbij de Lotusboom tot hij weer bij de wolk 

aankwam. Hij (Allaah’s vrede en zegeningen zij met hem) werd wederom door de wolk gehuld. 

Hij (Allaah’s vrede en zegeningen zij met hem) ging in sadjdah en zei: “Mijn Heer, verlicht de plicht 

van mijn gemeenschap, want waarlijk zij zijn de zwakste van alle 

gemeenschappen.”  

Allaah (de Verhevene) zei: “Ik heb het aantal verplichte gebeden met vijf verminderd." 

 

Vervolgens werd de wolk weggenomen en de Profeet (Allaah’s vrede en zegeningen zij met hem) 

ging terug naar de zesde hemel waar hij (Allaah’s vrede en zegeningen zij met hem) aan Profeet 

Musaa (vrede zij met hem) vertelde dat Allaah (de Verhevene) het aantal gebeden met vijf had 

verminderd. 

Profeet Musaa (vrede zij met hem) zei:"Ga terug naar Uw Heer en vraag Hem om het 

aantal te verminderen want Uw volgelingen zullen het niet kunnen dragen." 

 

De geliefde Profeet (Allaah’s vrede en zegeningen zij met hem) keerde toen weer terug.  

Op dezelfde manier werd het aantal gebeden steeds met vijf gebeden verminderd 

totdat Allaah (de Verhevene) zei: “O Muhammad!” 

"De Profeet (Allaah’s vrede en zegeningen zij met hem) zei: "Tot uw dienst, O Heer" 

Allaah (de Verhevene) zei: “Laat jouw volgelingen dagelijks vijf maal het gebed 

verrichten, elk gebed zal vermenigvuldigd worden met tien. Door vijf keer te 

bidden zullen zij beloond worden met de zegeningen van vijftig gebeden. Dit zijn 

Mijn Woorden en die zullen niet veranderd worden noch zal ik ze intrekken in Mijn 

Boek. Laat degene die op het punt staat een goede daad te verrichten, zelfs als hij 

het uiteindelijk niet uitvoert, hiervoor beloond worden. Indien hij het wel uitvoert 

zal hij tienmaal de beloning daarvoor ontvangen. En indien iemand op het punt 

staat een slechte daad te begaan en het uiteindelijk niet uitvoert, dan zal er niets 

aan slechte daden worden opgeschreven maar wanneer hij wel de slechte daad 

begaat dan zal het als slechts één slechte daad worden opgeschreven.”  
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Vervolgens werd de wolk waarin hij (Allaah’s vrede en zegeningen zij met hem) was gehuld 

weggenomen en kwam de Profeet (Allaah’s vrede en zegeningen zij met hem) terug bij Profeet 

Musaa (vrede zij met hem) en zei tegen hem dat Allaah (de Verhevene) het aantal gebeden 

had verminderd. Het zijn er nu vijf geworden om dagelijks te verrichten. 

Profeet Musaa (vrede zij met hem) zei: "Ga terug naar Allaah (de Verhevene) en vraag Hem 

om verlichting voor Uw gemeenschap omdat zij deze verantwoordelijkheid niet 

gaan kunnen dragen omdat ze zwak zijn.” 

 

De Profeet (Allaah’s vrede en zegeningen zij met hem) zei toen: “Ik ging steeds terug (om het 

aantal te verminderen). Ik schaam mij om Allaah (de Verhevene) te vragen het aantal 

nog verder te verlagen. Integendeel, ik accepteer het en onderwerp mij er aan!”  

 

Een stem zei: "Ik heb Mijn verplichtingen opgelegd en deze verplichting van Mijn 

dienaren verminderd."  

 

De afdaling 

Terwijl zij verder afdaalden vroeg de Profeet (Allaah’s vrede en zegeningen zij met hem) aan 

Djibriel (vrede zij met hem): ”Waarom heb ik alleen diegenen van de hemel gezien die mij 

verwelkomden en naar mij glimlachten behalve één van hen; Ik groette hem en hij 

groette terug en verwelkomde mij, maar hij glimlachte niet naar mij.” 

Djibriel (vrede zij met hem) antwoordde: "Dat was engel Malik (vrede zij met hem), de 

poortwachter van het  Vuur (de Hel). Vanaf het moment dat hij is geschapen heeft 

hij nooit gelachen. Als hij ooit voor iemand zou lachen dan zou dat voor U zijn.” 

 

Kort daarna was de Profeet (Allaah’s vrede en zegeningen zij met hem) teruggekeerd op aarde. 

Hij was in Jeruzalem (bij masdjied al-Aqsaa). Hij besteeg de Buraaq en vertrok 

richting Makkah. 

 

 

Gebedshoudingen 
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Karavanen 

Onderweg passeerde de Profeet (Allaah’s vrede en zegeningen zij met hem) een karavaan van 

de Qoeraish en zag een kameel waarop twee vrachten waren gebonden, een 

zwarte en een witte. Toen hij (Allaah’s vrede en zegeningen zij met hem) oog in oog kwam te 

staan met de karavaan ontstond er een stormloop waarbij de karavaan omdraaide 

en de kameel naar de grond werd getrokken waarbij zijn vracht brak. 

 

Vervolgens kwam de Profeet (Allaah’s vrede en zegeningen zij met hem) een andere karavaan 

tegen waarbij er één kameel vermist werd. De Profeet (Allaah’s vrede en zegeningen zij met 

hem) begroette de mensen van de karavaan en één van hen zei: “Dat is de stem van 

Muhammad!” waarna de Profeet (Allaah’s vrede en zegeningen zij met hem), kort vóór de 

ochtend arriveerde in Makkah. 

 

Abu Djahl 

Toen het ochtend werd, was de Profeet (Allaah’s vrede en zegeningen zij met hem) nog alleen, 

wetende dat als hij de mensen zou gaan vertellen wat hij de afgelopen nacht had 

meegemaakt, zij (de ongelovigen) hem zouden lasteren. 

  

Op dat moment kwam Allaah's vijand, Abu Djahl, langs en ging naast de Profeet 

(Allaah’s vrede en zegeningen zij met hem) zitten en vroeg op een spottende wijze aan de 

Profeet (Allaah’s vrede en zegeningen zij met hem) “Is er iets gebeurd?" 

De Profeet (Allaah’s vrede en zegeningen zij met hem) antwoordde: "Ja"  

Abu Djahl vroeg: "Wat is er gebeurd?” 

De Profeet (Allaah’s vrede en zegeningen zij met hem) antwoordde: "Ik werd afgelopen nacht 

meegenomen." 

Abu Djahl vroeg: "Waar naartoe?"  

De Profeet (Allaah’s vrede en zegeningen zij met hem) antwoordde: "Naar masdjied Al-Aqsaa 

(Jeruzalem)."  

Abu Djahl vroeg toen: "En toen je wakker werd was je hier?" 

De Profeet (Allaah’s vrede en zegeningen zij met hem) antwoordde: "Ja." 

 

Abu Djahl had besloten om de Profeet (Allaah’s vrede en zegeningen zij met hem) op dat 

moment niet te bespotten uit angst dat wanneer Abu Djahl dit aan de mensen van 

Makkah zou vertellen, de Profeet (Allaah’s vrede en zegeningen zij met hem) alles zou 

ontkennen. Abu Djahl had een andere plan. Hij zei tegen de Profeet (Allaah’s vrede en 

zegeningen zij met hem): “Wat vindt U ervan als ik de mensen hier naartoe roep? Zal je aan 

hen ook datgene vertellen wat jij aan mij hebt verteld?” 

De Profeet (Allaah’s vrede en zegeningen zij met hem) zei: “Ja.” 

Abu Djahl riep iedereen bijeen. Alle mensen stopten met hun bezigheden en 

kwamen om deze twee heen zitten. 

Abu Djahl zei: "Vertel Uw mensen wat U net aan mij hebt verteld." 
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Allaah's Boodschapper (Allaah’s vrede en zegeningen zij met hem) zei: " Ik werd afgelopen 

nacht meegenomen!” 

De mensen van Makkah vroegen: “Waarheen?" 

De Profeet (Allaah’s vrede en zegeningen zij met hem) antwoordde: "Naar masdjied Al-Aqsaa te 

Jeruzalem." 

Zij vroegen: "Toen werd U hier onder ons in Makkah wakker?"  

Hij (Allaah’s vrede en zegeningen zij met hem) antwoordde: "Ja."  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al-Mut'im ibn 'Adi (hij stierf als een ongelovige) zei: "Al datgene wat U tot nu toe 

hebt verteld was nog te verdragen maar dit slaat alles! Ik getuig dat U een 

leugenaar bent (ana ash-hadu annaka kaadhibun)! Van hier (Makkah) naar 

Jeruzalem is een maand reizen en een maand om weer terug te komen. En U 

beweert in één nacht de reis te hebben gemaakt. Ik zweer bij al-Laat en al-‘Uzza 

(afgodsbeelden van de afgodendienaren): Ik geloof U niet.” 

 

Seyyiedunaa Abu Bakr As-Siddiq (Allaah's tevredenheid zij met hem) 

Seyyiedunaa Abu Bakr (de beste vriend van de Profeet (Allaah's tevredenheid zij met hem)) 

zei: “O Mut'im, het is des duivels wat je zei over de zoon van jouw broer (namelijk 

de Profeet Muhammad (Allaah's tevredenheid zij met hem))! Ik getuig dat hij (de Profeet 

Muhammad (Allaah's tevredenheid zij met hem)) de waarheid spreekt (ana ash-hadu annahu 

saadiqun)!” 

 

De ongelovigen geloofden niet dat de Profeet (Allaah's vrede en zegeningen zij met hem) in zo’n 

korte tijdsbestek naar Jeruzalem was geweest. Zij dachten dat als zij vragen over 

Jeruzalem zouden stellen, de Profeet (Allaah's tevredenheid zij met hem) dan betrapt zou 

kunnen worden als leugenaar. 

 De mensen zeiden: "O Muhammad, beschrijf masdjied al-Aqsaa voor ons. 
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Hoe is het gebouwd? Hoe ziet het eruit? Hoe dichtbij is het van de berg?”  

 

Onder de aanwezigen waren er mensen die al in Jeruzalem waren geweest en de 

plek daar dus kenden, ze wisten precies hoe die masdjied eruit zag. 

 

De Profeet (Allaah’s vrede en zegeningen zij met hem) begon masdjied al-Aqsaa te beschrijven: 

"De structuur van de masdjied is zo-en-zo, zijn verschijning is zo-en-zo en de 

afstand van de masdjied naar de berg is zoveel-en-zoveel."  

De Profeet (Allaah’s vrede en zegeningen zij met hem) stopte niet de masdjied te beschrijven 

totdat hij even twijfelde.  

De Profeet (Allaah’s vrede en zegeningen zij met hem) werd gegrepen door een angst die hij niet 

eerder had gevoeld, waarna hij meteen de moskee te Jeruzalem voor zich zag. 

De mensen vroegen hoeveel ingangen masdjied al-Aqsaa had. De Profeet (Allaah’s 

vrede en zegeningen zij met hem) had het van tevoren niet geteld. Nu keek hij naar de 

ingangen en begon ze één voor één te tellen en informeerde de mensen over het 

aantal. Ondertussen zei seyyiedunaa Abu Bakr (Allaah’s tevredenheid zij met hem): "U (O 

Profeet) heeft de waarheid gesproken, U heeft de waarheid gesproken! Ik getuig dat U 

de Boodschapper van Allaah bent!”  

 

(sadaqta sadaqta ash-hadu Annaka rasulullaah!)” 

 

De mensen die al in Jeruzalem waren geweest wisten hoe de moskee er uitzag. Zij 

luisterden aandachtig mee. Toen de Profeet (Allaah’s vrede en zegeningen zij met hem) klaar was 

de moskee te beschrijven zeiden zij: "Wat de omschrijving betreft, bij Allaah (de 

Verhevene), het klopt allemaal! Het is correct!" Ze draaiden zich naar seyyiedunaa Abu 

Bakr (Allaah’s tevredenheid zij met hem) en vroegen aan hem: "Maar geloof je ook wat de 

Profeet zei, dat hij gisternacht vertrok naar Jeruzalem en vóór de ochtend is 

teruggekomen?” 

 

Seyyiedunaa Abu Bakr (Allaah’s tevredenheid zij met hem) antwoordde: "Ja, ik geloof hem 

(betreffende de reis) maar ook datgene dat verder gaat (dan de reis). Ik geloof ook 

de berichtgeving over de hemelen die hij heeft gebracht. Of het nou in de ruimte, 

in de avond of ochtend is.”  

Door zoveel vertrouwen in de Profeet (Allaah's tevredenheid zij met hem) te stellen werd 

seyyiedunaa Abu Bakr (Allaah’s tevredenheid zij met hem) als “al-Siddiq” betiteld. Dat 

betekent ‘de Waarheidsgetrouwe’ oftewel degene die nooit een leugen vertelt. 

 

Karavanen 

De mensen vroegen verder: "O Mohammad, vertel ons over onze karavanen?" 

Hij (Allaah’s vrede en zegeningen zij met hem) antwoordde: "Ik zag de karavaan van zo-en-zo een 

stam gedurende mijn terugreis naar Makkah. De mensen van die karavaan waren 
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één van hun kamelen kwijtgeraakt en zochten het overal. Ik bereikte hun rijdieren 

en er was niemand met hen. Ik vond een fles water en dronk er van.” 

 

De Profeet (Allaah’s vrede en zegeningen zij met hem) ging verder. “Ik kwam toen een andere 

karavaan van zo-en-zo een stam tegen op zo-en-zo een plek. Ik zag een rode 

kameel die een vracht droeg met witte en zwarte verpakking. Toen ik oog in oog 

met de karavaan kwam te staan, ontstond er een stormloop en die kameel viel 

waarbij zijn vracht brak.  

 

De mensen vroegen: “Wanneer arriveren die karavanen hier in Makkah?” 

De Profeet (Allaah’s vrede en zegeningen zij met hem) antwoordde: “Op de vierde dag van de 

week.”  

De mensen hadden besloten tot de betreffende dag te wachten.  

 

Op de vierde dag van de week kwamen de mensen van de Qoeraish bijeen. Ze 

verwachtten de karavanen. De dag ging voorbij en de karavanen waren nog niet 

gearriveerd (in Makkah). De Profeet (Allaah’s vrede en zegeningen zij met hem) deed een 

smeekbede en die dag werd verlengd met een extra uur doordat de zon stilstond. 

En toen arriveerden de karavanen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De mensen van de Qoeraish stam gingen naar de mensen van de karavanen om 

hen te ondervragen. Zij vroegen aan hen: "Hebben jullie een kameel verloren?” 

Zij zeiden: “Ja.”  

Ze vroegen aan de mensen van de tweede karavaan: “Heeft een rode kameel van 

jullie karavaan zijn vracht verbrijzeld?”  Zij zeiden: “Ja!” 

Daarna vroegen ze aan de reizigers (van de eerste karavaan): “Heeft iemand een 

fles water verloren?”  

43 



46 

 

Een man antwoordde: “Dat klopt, bij Allaah (de Verhevene)! Ik had het klaargezet maar 

niemand van ons had eruit gedronken noch was er water ervan op de grond 

gemorst!" Ondanks dit alles te hebben gehoord geloofden de ongelovige mensen 

de Profeet (Allaah’s vrede en zegeningen zij met hem) nog steeds niet en begonnen zij hem te 

beschuldigen van tovenarij.  

Zij zeiden: "Al-Walid sprak de waarheid." (Al-Walid was een ongelovige, hij 

beschuldigde de Profeet (Allaah’s vrede en zegeningen zij met hem) ervan een dichter en 

tovenaar te zijn). En Allaah (de Verhevene) openbaarde het volgende vers: 

  

“wa maa dja`alnaa al-ru'ya al-lati araynaaka illaa fitnatan li al-naas”  

“En datgene wat Wij u toonde, hebben Wij niet gemaakt dan tot een beproeving voor 

de mensen”. (17:60) 

 

Op dit punt verlieten de mensen de Profeet (Allaah’s vrede en zegeningen zij met hem) en namen 

zij plaats op de paden welke men nam op weg naar de markt. Zij waarschuwden 

een ieder die voorbij liep voor de uitspraken van de heilige Profeet (Allaah’s  vrede en 

zegeningen zij met hem).  

 

Betreffende Al-Walid heeft Allaah (de Verhevene) het volgende geopenbaard: 

 

“Laat hem aan Mij over, die Ik geschapen heb, 

En aan wie Ik overvloedig bezit heb gegeven. 

En zonen die bij hem zijn. 

En Ik verschafte hem elk gemak. 

Toch verlangt hij, dat Ik hem nog meer zal geven. 

Stellig niet;  want hij is vijandig tegenover Onze tekenen 

Weldra, zal Ik hem de vuurberg Sa’oed doen beklimmen. 

Waarlijk, hij dacht na en hij besloot! 

Maar vervloekt zij hij, hoe besloot hij! 

Nogmaals, vervloekt zij hij! Hoe besloot hij! 

Vervolgens keek hij, 

Vervolgens fronste hij en grijnsde, 

Vervolgens keerde hij de rug toe en toonde hoogmoed, 

Waarop hij zei: “Dit is niets dan een nagebootste tovenarij; 

Dit is niets dan een woord van een mens. 

Spoedig zal Ik hem in de Hel werpen.” 

(Quraan 74, verzen 11-26) 

 

Alle lof behoort aan Allaah (de Verhevene) de Heer der werelden. Moge Allaah (de 

Verhevene) aan onze Meester Seyyiedunaa Muhammed (Allaah’s vrede en zegeningen zij met hem) 

alsook Zijn Familie en Metgezellen (Allaah’s tevredenheid zij met hen allen) onbeperkt veel 

zegeningen sturen! 
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M’IRAADJ quiz 
 

 

1. Wat betekent het Arabische woord ‘mi’raadj’? 

 

_______________________________________________________ 

 

 

2. In welke hemel bevond Profeet Haaruun (vrede zij met hem) zich?   

Omcirkel het juiste antwoord 

  

 O Tweede hemel  

 O Derde hemel 

 O Vijfde hemel 

  

 

3. Wat is zo opvallend aan Profeet Yusuf (vrede zij met hem)? 

 

 _________________________________________________________ 

 

 

4. Hoe heet de plek in de zevende hemel waar dagelijks 70.000 engelen 

komen? 

 

 ________________________________________________________ 

 

 

5. Hoe heet de verblijfsplek van engel Djibriel (vrede zij met hem)? 

 

 _______________________________________________________ 

 

 

6. Welke Profeet vroeg aan Profeet Muhammad (Allaah’s vrede en zegeningen zij met hem) 

om aan Allaah (de Verhevene) te vragen het aantal gebeden te verminderen? 

            

 _______________________________________________________ 

 

 

7. Wat betekent ‘al-Siddiq’ en welke metgezel werd zo betiteld? 

            

          _______________________________________________________ 
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Wist je dat… 
 

 

 Masdjied Al-Aqsaa werd gebouwd in de tijd én onder leiding van Profeet 

Sulaymaan (vrede zij met hem). 

 

 

 De Hemelreis van de meest geliefde Profeet Muhammad (Allaah’s vrede en 

zegeningen zij met hem)  waar gebeurd is. Het bewijs is de heilige Quraan:  

-Over de Israa (de nachtelijke reis) - Surah Al-Israa (vers 1) 

-Over de Mi’raadj (de Hemelreis) - Surah An-Nadjm (verzen 1 t/m 18) 

 

 

 De meest geliefde Profeet van Allaah, Muhammad (Allaah’s vrede en zegeningen zij 

met hem) de Hemelreis zowel lichamelijk als geestelijk heeft gemaakt. 

Allaah (de Verhevene) gebruikt in de heilige Quraan (17:1) het woord ‘abd’ en dat 

betekent ‘dienaar’. Allaah (de Verhevene) heeft het niet over ‘rooh’ (geest).  

 

 

 Het gebed voor elke gelovige een Hemelreis is.  

(As-salaatu Mi’raadj-ul-mumineen)  

Elke muslim(ah) kan deze reis vijfmaal daags ervaren, Alhamdulillaah! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De meest nobele en geliefde Profeet Muhammad (Allaah’s vrede en zegeningen zij met 

hem) is:    

      -De Leider van alle Profeten (Sayyied-al-Mursaliin) 

     -De Leider van de godvrezenden (Imaam-al-Muttaqiin) 

   -De Leider van degenen met tekenen van licht op hun gezichten  

     en ledematen (Qaa'id al-ghurr al-muhajjaliin). 
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Welke lessen leren wij o.a. van de Hemelreis? 
 

 Vraag: Waarom had de Profeet (Allaah’s vrede en zegeningen zij met hem) de 

Buraaq nodig om naar masdjied al-Aqsaa te reizen? Allaah (de Verhevene) is 

Almachtig en had de Profeet ook zonder Buraaq kunnen laten reizen. 

 

Antwoord: Dat had Allaah (de Verhevene) inderdaad kunnen doen. Maar hiermee 

liet de Schepper zien dat het belangrijk is om gebruik te maken van middelen 

(sabab)  om je doel te bereiken.  

Bijvoorbeeld als je ziek bent kun je een smeekbede verrichten en om genezing 

vragen, maar je moet ook naar de dokter gaan en medicijnen innemen. Allaah (de 

Verhevene) is uiteraard Degene die genezing (shifaa) schenkt. Maar wij leren dat 

wij ook de middelen moeten gebruiken die wij van onze Schepper hebben 

gekregen. 

 

 Vraag: Waarom werd de heilige Profeet Muhammad (Allaah’s vrede en zegeningen 

zij met hem) tijdens de Hemelreis vergezeld door de engel Djibriel (vrede zij met 

hem)?  

 

Antwoord: Eén van de lessen die wij hieruit kunnen trekken is dat het belangrijk is 

om goed gezelschap te hebben. Gezelschap dat ons leidt naar de nabijheid van 

Allaah (de Verhevene). Het aardse leven is een reis en wij mensen zijn reizigers. Wij 

moeten proberen om deze reis te maken met vrome en godvrezende mensen. 

Wees daarom voorzichtig en vermijd slecht gezelschap! Want slecht gezelschap 

kan jou verder van Allaah’s nabijheid brengen en dichter bij het Hellevuur. 

 

 In de tweede hemel zag Profeet Muhammad (Allaah’s vrede en zegeningen zij met 

hem) de Profeten ‘Isaa en Yahyaa (vrede zij met hen) samen. Het zijn neven van 

elkaar. Hier op aarde trokken zij veel met elkaar op. En nu zijn zij ook samen in 

dezelfde hemel. Met andere woorden je zult in het Hiernamaals omringd worden 

door diegenen met wie je hier op aarde veel mee optrekt.  

Wees daarom kieskeurig bij het maken van keuzes met betrekking tot 

vrienden/vriendinnen. Diegenen die jou dichter bij Allaah (de Verhevene) brengen 

zijn de juiste vrienden.  

 

 Tijdens zijn reis door de verschillende hemelen ontmoette Profeet Muhammad 

(Allaah’s vrede en zegeningen zij met hem) verschillende Profeten. Die waren: 

Profeet Aadam, Profeet Yahyaa en Profeet ‘Isaa, Profeet Yusuf, Profeet Idries, 

Profeet Haruun, Profeet Musaa en Profeet Ibraahiem (vrede zij met hen allen). 

Allaah (de Verhevene) liet de heilige Profeet (Allaah’s vrede en zegeningen zij met 

hem) al deze Profeten met een bepaalde reden ontmoeten. Een grootgeleerde 

(Imaam Hadjar al-‘Asqalani (Allaah’s Genade zij met hem) zei dat de ontmoeting 

met bovengenoemde Profeten een doel had. Al deze Profeten hadden iets gemeen 

met onze geliefde Profeet (Allaah’s vrede en zegeningen zij met hem), namelijk dat 

zij allen te maken kregen met zware ontberingen. Ze werden flink tegengewerkt. 

Zij hadden ook gemeen dat zij ALLEN de hidjrah hadden moeten verrichten om 
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later weer terug te keren. Profeet Aadam (vrede zij met hem) was eerst in het 

Paradijs om vervolgens hier op aarde te komen. Profeet Yusuf (vrede zij met hen) 

verliet ook zijn geboorteplaats en werd naar Egypte gebracht om tientallen jaren 

later terug te keren. Profeet Musaa (vrede zij met hen) moest Egypte verlaten om 

later weer terug te keren. De ontmoeting met deze Profeten was ook als 

voorbereiding voor de heilige Profeet (Allaah’s vrede en zegeningen zij met hem) 

dat hij nog meer zware ontberingen zou ondergaan en dat hij binnenkort ook zijn 

(geboorte)stad zou moeten verlaten voor de (e)migratie (hidjrah). 

 

 Engel Djibriel (vrede zij met hem) vergezelde de heilige Profeet (Allaah’s vrede en 

zegeningen zij met hem) tot aan de Sidrat-ul-Muntahaa. Daarna kon de engel niet 

verder reizen want anders zouden zijn vleugels verbranden. Sidratul-Muntahaa 

was voor de engel de uiterste grens tot waar hij kon gaan. De meest geliefde 

Profeet (Allaah’s vrede en zegeningen zij met hem) reisde vanaf daar, zonder de 

engel, verder. Hiermee is duidelijk geworden hoe verheven de status van de 

Profeet (Allaah’s vrede en zegeningen zij met hem) is ten aanzien van de leider van 

alle engelen.  

 

 Het gebed was qua aantal vijftig en werd verminderd naar vijf. Hier zien wij 

duidelijk dat de Profeet (Allaah’s  vrede en zegeningen zij met hem) voor ons als 

Genade is gestuurd, en hoe Barmhartig Allaah (de Verhevene) is. Hij (de Verhevene) 

zei dat als wij de vijf verplichte gebeden verrichten, wij toch de zegeningen van 

vijftig zullen krijgen.  

 

 Vraag: Waarom bemiddelde Profeet Musaa (vrede zij met hem) via de heilige 

Profeet Muhammad (Allaah’s vrede en zegeningen zij met hem) om het aantal 

gebeden voor de volgelingen van hem (Profeet Muhammad (Allaah’s vrede en 

zegeningen zij met hem)) te verminderen? 

 

Antwoord: Door dit te hebben gedaan zien wij dat Profeet Musaa (vrede zij met 

hem) heel veel geeft om de volgelingen van Profeet Muhammad (Allaah’s vrede en 

zegeningen zij met hem). De lering die wij hieruit kunnen trekken is dat wij ook om 

anderen moeten geven. Als volgelingen van Profeet Muhammad (Allaah’s vrede en 

zegeningen zij met hem) moeten wij niet alleen om ons eigen familie, vrienden, 

kennissen, broeders of zusters geven maar om de gehele mensheid. Laat je stem 

horen wanneer iemand onrecht wordt aangedaan of bied een ander de helpende 

hand als die daar behoefte aan heeft. 

   

 

ِلل  هِ ا ِ ِجِ رِ ِاِف  ِنِ ل ِِك ِارِ ب ِِم   ِبِ عِ شِ ِوِ ِب  ِمِ اِرِ نِ غِ ل  ِب ِِوِ ِان  ِض  ان   
Allaahumma baariek lanaa fiee radjaba wa sha’baana wa ballieghnaa ramadaan 

“O Allaah (de Verhevene), zegen ons in de maanden radjab en sha'baan en maak het voor 

ons mogelijk de maand Ramadaan te bereiken” 
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